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Advent, wortel tot duurzame vrede en vreugde 

De afgelopen weken zagen we velen de tuinen 
klaarmaken voor de winter. Snoeien, dode en 
verwilderde takken en planten verwijderen, de 

aarde klaarmaken voor een nieuwe lente. 

Wat mij telkens opvalt als ik de planten en 
wortels uit de potten van het balkon moet ha-
len, is hoe ze in korte tijd flink kunnen worte-
len.  Van een klein plantje tot een grote struik 
uitgegroeid, stevig geworteld om te kunnen 
bloeien en voldoende voeding binnen te halen. 
Want zonder wortels hebben de planten weinig 
kans om te leven! Meer nog, als je eens goed 
kijkt, dan zie je hoe fascinerend het is, het 
onzichtbare leven van planten onder de 
grond!!! Voorbeeld: in een van de potten was 

een ‘paardenbloem’ opgekomen. Een plantje van hooguit 30 cm hoog. Maar de wortels kunnen 
uiteindelijk tien keer zo lang worden! Oftewel: een fractie is zichtbaar en tastbaar, terwijl een zo 

belangrijk deel zich afspeelt in het ondergrondse, onzichtbare. 

Is dit ook niet het beeld van ons mensenleven? Ja zelfs van ons geloofsleven! Ook dit speelt 
zich in het onzichtbare af. Ook wij mensen kunnen diep wortelen om bestand te zijn tegen 

schrale periodes of tegen de stormen van de tijd! 

Hoe vaak voelen ook wij ons niet, door persoonlijke of wereldomstandigheden ‘ontworteld’, 
vertwijfeld over zichzelf of over de mensheid. Dan doen we er goed aan om even pas op de 
plaats te maken. Even tijd en aandacht te besteden aan de groei van ’onze diepere’ wortels. 
Niet blijven steken in het oppervlakkige van het leven. Schuil je niet achter de façade van groot 
uiterlijk vertoon waar weinig diepgang schuilgaat, maar zoek eerder de grote innerlijke rijkdom 

van het onaanzienlijke. 

Zo wil God in ieders leven binnentreden. In de gedaante van een klein, lieflijk, onaanzienlijk 
Kind. Zo weerloos en machteloos. Maar ook zo onvoorwaardelijk. Zijn wortels strekken zich uit 

tot aan het uiteinde der wereld. En wij mogen die verder doorgeven. 

Mede namens de kerkbesturen en het pastorale team, wens ik u en uw dierbaren een kerst-
feest van vreugde, geworteld in de hoop en vertrouwen, dat God eens voorgoed vreugde en 

vrede zal brengen. 

Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar. 

P.Bronneberg, pastoor-deken 



Zondag 24 december  4e zondag van de 
Advent  
11.00 uur: géén H.Mis in Gulpen, wel in 
Wijlre om 9.30 uur! 
19.00 uur: Gezinskerstviering 
22.30 uur: Nachtmis 
Ton Olislagers, ouders Olislagers-Nix en 
ouders van Eummelen-Driessen; Augusto 

Diana; Pierre Bormans en zoon Marc 

Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius 

(De kerkdeurcollecte ná de nachtmis is be-
stemd voor het Gregoriuskoor) 
Maandag 25 december Kerstdag 
11.00 uur: overledenen familie Aussems-
Fouarge en overledenen familie Hick-Boon 
(st); Paul Brouns (col); ouders Mathieu en Elly 
Gerrickens-Peeters; Louis Debougnoux; Gun-
ther Böhmer en zoon; Richard; Marcel In de 
Braek en ouders In de Braek-Meijs; Jo Bou-
mans en Marie-José Boumans; Snijders; Fons 
De Bie en uit dankbaarheid; overleden- en 

levende leden Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius 

Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius 

(De kerkdeurcollecte ná de mis is 

bestemd voor het Gregoriuskoor) 

Dinsdag 26 december H.Stefanus (2e Kerst-
dag) 
11.00 uur: jrd Hub Jacobs (st); jrd Guillaume 
van den Heuvel; jrd Frans Simons tevens tiv 
Pierre; Simons; jrd Peter Coumans; jrd Jef 
Mullenders tevens tiv ouders Mullenders-
Sproncken, Jo Mullenders; ouders Steyns-
Herveille, Pierre Steyns en Math Monsewye; 
ouders Hamaekers-Leroy tevens tiv zonen 
Nico, Huub, Ton en Math en tante Bep Leroy; 
Marjanda Coolen-Sintzen tevens tiv dochtertje 
Sanne Coolen en vader Toon Sintzen; Frans 
Schreuder; ouders Debougnoux-Bröcheler; 
ouders Lemmerling-Jacobs, ouders en kin-
deren Lousberg-de Lamboy en Fred Dircks; 
ouders Prevoo-van Loo; Sjir Straaten en zoon 
Bert; Paula Pinkers-Spiertz; ouders Jacobs-
Eussen; ouders Hameleers-Pieters en Theo  
 
Zangvereniging St.Caecilia, die tevens enkele 

kerstliederen ten gehore zullen brengen 

Woensdag 27 december H.Johannes, apos-
tel en evangelist  
19.00 uur: om zegen over allen die zieken 
verzorgen of liefdevol nabij zijn 
Vrijdag 29 december 
19.00 uur: uit dankbaarheid voor alle weldoe-
ners van onze parochies 
Zaterdag 30 december 
19.00 uur: jrd ouders Claassens-Jacobs; voor 
een bijzondere intentie 
Zondag 31 december H.Familie, Jezus, Ma-
ria, Jozef 
11.00 uur: overleden- en levende collectanten 
St.Petrus Parochie 

Maandag 1 januari  
19.00 uur: Mathieu Sieben 
Vrijdag 5 januari 
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag 6 januari 
19.00 uur: Jan Knooren en Liza Knooren-
Pluijmakers (col) 
Zondag 7 januari  
11.00 uur: jrd ouders Wiel De Bie en Finny De 
Bie-Voncken; jrd overleden ouders Jacobs-
Leenaerts; ouders Willem Gerrickens en Mia 
Gerrickens-Cremers (st); voor een bijzondere 
intentie 
Vrijdag 12 januari  
19.00 uur: om kracht voor onze zieken 
Zaterdag 13 januari 
19.00 uur: jrd Math en Riet Bartholomée-
Bollen (st); echtpaar Hubert en Liza Didden-
Janssen (st); ouders Mathieu en Mayke Zink-
Beijer (st) 
Zondag 14 januari 
11.00 uur: jrd Rector Guillaume Kroonen (st); 
jrd Jos Hautvast (st); jrd Jacques Kockelkoren 
(st); jrd ouders Conraads-van Loo tevens tiv 
overleden kinderen (st) 
Vrijdag 19 januari  
19.00 uur: voor alle oorlogsslachtoffers 
Zaterdag 20 januari  
19.00 uur: voor een bijzondere intentie 
Zondag 21 januari 1 
11.00 uur: zeswekendienst Harry Heidendal; 
Gunther Böhmer en zoon Richard tevens tiv 
moeder en oma Kien 
Vrijdag 26 januari  
19.00 uur: voor onze vrijwilligers 
Zaterdag 27 januari  
19.00 uur: Paul Brouns (col) 
Zondag 28 januari  
11.00 uur: 1e jrd Pierre De Bie; jrd Tonnie 
Kockelkoren-de Bruin tevens tiv ouders 

Kockelkoren-Blume; Dinie Widdershoven 

Mededeling 
Met ingang van 1 januari 2024 zal er op maan-
dag- en woensdagavond in Gulpen géén 
H.Mis meer zijn. Op maandagmiddag om 
15.00 uur bent u echter van harte welkom in 
“Klein Gulpen” en op woensdagmorgen om 
10.15 uur in het “Dr.Ackenshuis”. Indien er op 
vrijdag 's morgens een uitvaart is, zal er ‘s 
avonds geen H.Mis zijn. Zo mogelijk wordt u 
hiervan in kennis gesteld voor eventuele mis-

intenties  

Familieberichten 

Overleden 

op 2 december 2023 Harry Heidendal, 91 jaar 

Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede 

 

 



Paus van Franciscusgroep helpt 

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te 

bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt 

de voicemail in, bellen we altijd terug. 

06-44377571 
Wij helpen onder andere bij: 

Kleine klusjes in en rondom het huis. 

Invullen van formulieren voor gemeente en belastingdienst. 

Aanvragen van gemeentelijke regelingen en kostenreductie 

(bv jeugdsport- en cultuurfonds). 

Ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek. Bezoek voor een praatje of samen 

wandelen. 
Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. 

Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden. 

Spreuken 

Nieuwjaar 

Spreuk van de maand 
Moge de Heer u zegenen en u behoeden. 
Moge de heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. 

Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken.  

Weerspreuk 
De natuur bedriegt ons nooit, wij zijn het altijd zelf die ons bedriegen. 

Geef hen de hand 

Ik wens je uit de grond van 
m’n hart een ‘goed’ jaar! 
Een ‘goed’ jaar voor jou…. En 
voor alle mensen! 
Ik zeg je: Geef elkaar de 
hand… ook hen, 
die je reeds lang geen hand 
meer gegeven hebt… 
een hand met een hart vol 
goede en oprechte wensen. 
Geen wensen voor een dag 
met een mooi masker op een 
lelijk gezicht! 
Schrijf een kaartje! Plak een 

kus erop! 

Een nieuw jaar begint! Maak er een goed jaar van. 
Laat je eigen goedheid voelbaar zijn ,thuis, op school, op het werk. 
Leg alle ruzies bij. Slik je ‘kwatong’ in. 
Maak je man, je vrouw, je kinderen gelukkig niet alleen met woorden, want je hebt hun geluk zo 

nodig, om zelf gelukkig te zijn. 

Zoek toch nooit geluk voor jou alleen in je eigen geïsoleerde hokje. 
Help ons een wereld te maken waarin wij niet alleen elkaar verdragen, maar elkaar gaan liefheb-
ben Een wereld waarin er ruimte is voor een glimlach, een bloem, een hart, voor een ‘stukje he-

mel’ op aarde! 

Phil Bosmans 

Uit: Menslief, ik wens je vrede en alle goeds 



 

Bericht van de Zonnebloem afdeling Wijlre 

Jaar van gebed opent met gebedsweek 

Kerstmis 

Zonnebloemafdeling Wijlre zoekt vrijwilligers en mensen die aan huis gekluisterd zijn door 

hun beperkingen (deelnemers). 

 

Wijlre is de enige dorpskern in de Gemeente Gulpen-Wittem die op dit moment geen Zonnebloem-

afdeling heeft. Hier willen we graag verandering in brengen en dit alles na goed overleg en in sa-

menspraak met de Paus Franciscusgroep. 

Ons doel is om mensen met een lichamelijke beperking mooie momenten te bezorgen. Dit doen we 

door bij de mensen op bezoek te gaan, samen erop uit te trekken (bijvoorbeeld samen te wandelen 

of te gaan winkelen) en het organiseren van kleinschalige activiteiten of deelname aan projecten 

(zoals zwemmen in Thermae 2000).Oftewel aandacht voor elkaar en mensen samen brengen. Ook 

mensen die zelf een lichamelijke beperking hebben kunnen iets voor een ander betekenen en zijn 

van harte welkom. We doen het tenslotte samen! 

 

Met het doen van iets heel kleins, kunnen we veel voor een ander betekenen. Vrijwilligerswerk bij 

de Zonnebloem is niet alleen leuk om te doen, maar het geeft jezelf ook een goed gevoel. Je krijgt 

er een hoop dankbaarheid en blije gezichten voor terug. Wat voor soort vrijwilligers zoeken we? 

We zoeken vrijwilligers met diverse vaardigheden. Hierbij denken we aan een luisterend oor bie-

den, goed kunnen organiseren, creatief zijn, hand- en spandiensten willen verrichten, lichte admini-

stratieve werkzaamheden willen uitvoeren. Of u zich nu aanmeldt voor vrijwilliger of als deelnemer, 

er zal altijd een kennismakingsgesprek plaatsvinden. In dit gesprek zullen we kijken wat u als vrij-

williger kunt betekenen en van de deelnemers willen we graag weten wat de behoeften en wensen 

zijn. Informatie of aanmelden? 

Is uw interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil u ons als vrijwilliger ondersteunen of wilt u weer 

eens vaker de deur uit en/of hebt u graag een bezoekje  Neem dan contact op met::Sonja Beijers, 

email: zonnebloemwijlre@outlook.com, tel. 043 – 60 14232 (wel a.u.b. naam en telefoonnummer 

achterlaten indien u inspreekt in het antwoordapparaat). U kunt ook rechtstreeks contact opnemen 

met de Nationale Vereniging de Zonnebloem in Breda op telefoonnummer 076 -5 64 64 64. 

De Heiland is geboren 

Verlosser, Gods zoon. 

Voor een wereld verloren, 

Hij kwam zo gewoon. 

 

Hij kwam om te redden, 

van zonden en pijn. 

Uit duisternis en zonden 

wil onze Redder zijn. 

Zo lief had God de wereld, 

dat Hij gaf Zijn zoon. 

Geboren in een kribbe, 

het kruis was Zijn loon. 

Ter voorbereiding van het Heilig Jaar 2025 is 2024 uitgeroepen tot een ‘Jaar van gebed’. Hoe 
kunnen we dat mooier openen dan met de jaarlijkse ‘week van gebed voor de eenheid van de 
christenen’. Het thema van die week (18-25 januari) luidt dit jaar ‘Heb God lief… en je naaste als 

jezelf’’. 

Het thema verwijst naar het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lc. 10, 25-37). In 
deze parabel laat Jezus zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. Liefde is het DNA van 
het christelijk geloof. God is liefde en ‘de liefde van Christus heeft ons één gemaakt’. Christenen 
van verschillende kerken vinden elkaar in hun gemeenschappelijke identiteit in de ervaring van 
Gods liefde (Joh. 3, 16) en laten als het goed is die identiteit aan de wereld zien door hoe ze 

elkaar liefhebben (Joh.13, 35). 

We bidden deze week voor eenheid tussen alle christenen, om vrede tussen volken en mensen 
en vooral dat we allemaal onze barmhartige liefde kunnen tonen aan iedereen die we op onze 

levensweg tegenkomen. 



Belangrijke mededelingen 

Kerkelijk zangkoor 

Zondag 24 december 9.30 uur - 4e zondag 
van de Advent  
voor een bijzondere intentie 
Zondag 24 december 17.30 uur Gezinsmis 
m.m.v. ensemble harmonie St. Gertrudis 
Toon en Giny Moulen-Pasmans  
Zondag 24 december 21.00 uur Nachtmis 
m.m.v. zangkoor St. Caecilia 
Enny Vrijhoeven-Schins; Rob Nacken en fami-
lie, Maartje en Bram; Hein en Henri Hazen 
Maandag 25 december 9.30 uur  - Hoogfeest 
van Kerstmis m.m.v. zangkoor St. Caecilia 
jrd Tonny Wetzels-Habets; Jo Dautzenberg en 
ouders; Piet Dautzenberg (col); ouders Hagel-
stein-Pieters en kinderen; Jan L'Ortye;  
Jo Driessen 
Dinsdag 26 december 9.30 uur - Tweede 
Kerstdag 
Piet Ramakers (col); ouders Kurvers-
Notermans; Paul Wilders; Giel Ackermans; 
Giel en Anna Lemmens-Kicken; Twan en Ma-
rietje Knops-Paffen en Julie Limpens. Pierre 
Sluismans en dochters: Mia,-Lea en Ellie 
Donderdag 28 december 9.00 uur 
Mien Packbier en alle familieleden 
Zondag 31 december 9.30 uur  
Mia Kicken-Savelberg (col)  
Maandag 1 januari 9.30 uur 
Rob Nacken en familie, Maartje en Bram 
Dinsdag 2 januari 9.00 uur 
voor een goed 2024 
Donderdag 4 januari 9.00 uur 
voor onze parochie vrijwilligers 
Zondag 7 januari 9.30 uur kindernevendienst 
Driekoningen 
jrd Dolf Schleijpen en Mia Schleijpen-Giesen 
(st); jrd Gerda Martens-Muijrers; Piet Dautzen-
berg (col) 
collecte bestemd voor het onderhoud van de 
parochiekerk 

Dinsdag 9 januari 9.00 uur 
om zegen over onze gezinnen 
Donderdag 11 januari 9.00 uur 
als dank voor Gods goede gaven 
Zondag 14 januari 9.30 uur  
zeswekendienst Loek Ferfers; 1e jrd Giny 
Moulen-Pasmans (col); jrd Els Otten-Laeven; 
Maria Ritzen-Vleugels (col); Hub Brants (col) 
Dinsdag 16 januari 9.00 uur  
voor de jeugd  
Donderdag 18 januari 9.00 uur 
om zegen over onze mantelzorgers 
Zondag 21 januari 9.30 uur 
1e jrd Maria Hameleers-Rademacher; Guus 
Muijres (col) 
Dinsdag 23 januari 9.00 uur 
om zegen over onze parochie 
Donderdag 25 januari 9.00 uur 
om zegen over onze parochianen 
Zondag 28 januari 9.30 uur 
1e jrd Piet Dautzenberg (col); jrd ouders Hub 
en Marieke Geelen-Hodiamont (st);  
Mia Kicken-Savelberg (col)   
Dinsdag 30 januari 9.00 uur 

om kracht voor onze zieken 

Familieberichten 

Overleden 
24-11-2023 Loek Ferfers 79 jaar 

Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede 

Gedoopt 10 december 2023 Nick Smith 
Moge de dopeling altijd de vreugde van de 

Heer ervaren in zijn leven 

• Parochiecentrum Wijlre is tussen Kerst en Nieuwjaar GESLOTEN. 

• Omdat de zaterdagavonddienst in Wijlre is vervallen worden de gestichte diensten van de 

zaterdagen nu op de zondag erna gelezen. Het is moeilijk om familie te bereiken omdat 

vaak adressen en/of telefoonnummers niet bekend zijn. 

Het kerkelijk zangkoor St. Caecilia zal tijdens de kerstdagen de 
nachtmis zondag 24 december om 21.00 uur èn de hoogmis op 1e 
kerstdag 9.30 uur met zang opluisteren . Na afloop van beide vierin-
gen geeft het koor een ‘mini-concertje’. Dit om de viering stemmig af te sluiten en de kerkgangers in 
de gelegenheid te stellen elkaar Zalig Kerstfeest te wensen in de kerk en/of nog te luisteren naar 

kerstliederen. 

Het zangkoor staat inmiddels tot volle tevredenheid al 1 jaar onder leiding van Bianca Lenssen, wij 
hopen natuurlijk dat ook de kerkgangers tevreden zijn met de weer regelmatige opluistering door d’r 

kirrekezank. 

Wij wensen iedereen Zalig Kerstfeest en een gelukkig, gezond nieuwjaar toe. 

 



Kerkbestuur Gulpen 
Voorzitter  Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226 
Secretaris  Mevr. E. Jongen-Badenbroek Tel. 043-4501048 
Penningmeester  Mevr. L. Wouters, Tel. 043- 4504946 
Overige leden  Dhr. H. Laeven. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) 
   Dhr. M. Frijns .043-4504320 (kerkhofbeheerder)  
Kostergroep  Mevr. B. Kerschgens Tel. 043-4502841  
   Dhr. H. Pinkers Tel. 06 81722929  
Parochiekantoor Mevr. H. Vonken  Tel. 043-4501226 
Parochiezaal  Mevr. Fieny. Steins 06-15031212 
 
Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV  Gulpen 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Tel. 043-4501226  email: st.petrusgulpen@home.nl 

 
Bankrekeningnr. Gulpen  NL79RABO011.78.02.999 

Kerkbestuur Wijlre  
Voorzitter Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226 
Secretaris Mevr. A. Huveneers-Franssen Tel. 043-4502261 
Penningmeester Mevr. C. Van Wersch-Huynen Tel. 043-4591406 
Lid   Dhr. R. Grooten Tel. 043-8512766 
   Dhr. J. vd Hove Tel 06-40174407    
 (kerkhofbeheerder) 
Bloemsiergroep  Mevr. D. Donners Tel 06 22971879 
Kostergroep  Mevr. G. Nacken-Kersten Tel. 043-4503292  
   Dhr. J. Mullenders Tel. 043- 4592091 
   Dhr. J. Vleugels Tel. 06-36140461 
 
Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre 
Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur. 

Tel. 043-4500008  (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl 

Bankrekeningnr. Wijlre   
kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770 
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720  
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431  

Allen t.n.v RK Kerkbestuur St Gertrudis 

Algemene informatie 
Parochie geestelijken 
Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen 

Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl 

Diaken A. Bessems Tel. 06 30895430  email:fbessems@ziggo.nl 

Tarieven voor de misintenties:  

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten  € 22,50 

Website:  www.parochiegulpen.nl     www.parochiewijlre.nl 

Aanleverdatum misintenties 
Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van 
de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld 
moeten worden. 
We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publi-
ceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet 
meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de 

vieringen.  

Vervallen missen  
Indien er door de week ’s-morgens een uitvaart is, zal de geplande H. Mis op die dag komen te 

vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties. 

Doopsel 
Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met  
diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. 

Mis of om 13.00 uur.  


