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2 februari: Maria Lichtmis. Maar wat is dat? 

Volgens het gebruik in de Joodse wet werden de pasgeborenen na 40 dagen in de tempel aan God 

opgedragen. God dankend voor het wonder van het leven. 

Intussen is het ruim een maand geleden dat we met velen, over heel de wereld, de geboorte van 
Jezus hebben gevierd. Graag nodig ik u uit om deze keer met Jozef op weg te gaan. Laten wij ons 

leiden door zijn mijmeringen en beleven we zelf wat hij mocht meemaken! 

“Hey daar. Zijn jullie op weg naar Jeruzalem? Mooi. Ik zie dat jullie ook veel meedragen. Gaan jullie 
dankzeggen in de tempel? Ik ben Jozef en met mij Maria. Wij gaan danken voor onze pasgeboren 
baby, Hem naar de tempel brengen en aan God opdragen. Dat is bij ons de gewoonte: 40 dagen 

nadat een baby geboren is breng je die naar de tempel om God te bedanken. 

Ben jij als eens bij ons in de tempel geweest? Het is een schitterend gebouw. Van verre kun je de 
toren al zien, ’s avonds mooi verlicht en overdag schittert het zonlicht door de gebrandschilderde 
ramen naar binnen. Binnen zijn er hoge zuilen en het allermooiste hout. Ik heb daar oog voor. Ik 

ben timmerman van beroep. Dagelijks maak ik tafels en laatst zelfs het bedje voor ons kindje. 

Och ja… de tempel. Daar zie je niet alleen hout, maar nog vele andere kostbaarheden die mensen 
aan God hebben geschonken, voor God hebben gemaakt. Als je binnenkomt, dan komt jou de wie-

rookgeur tegemoet… Prachtig is dat, zeker wanneer er licht binnenvalt. Dat licht is het allermooiste. 

Ze zeggen wel dat, lang geleden, toen God voor de aller-
eerst keer in de tempel was, deze hélemaal vervuld werd 
met Licht. Licht van God! Al is het overal donker, dáár is 

het Licht. Het is een beetje als het eiland van Licht.” 

Hoe vaak zoeken ook wij niet een beetje ‘Licht’ in ons don-
kere bestaan? Kom daarom met ons vieren en het Licht 
ontsteken in ons hart! Vrijdag 2 februari om 19.00 uur in de 

kerk van Gulpen! 



Vrijdag 2 februari 

Vanaf 09.00 uur ziekencommunie 

18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Aller-

heiligste 

19.00 uur: jrd echtpaar Martin Hönders en Netta 
Hönders-DeBie (st); tev ‘t H.Hart uit dankbaar-

heid 

Zaterdag 3 februari   

19.00 uur: Jan Knooren en Liza Knooren–

Pluijmakers (col) 

Blasiuszegen 

Zondag 4 februari  

11.00 uur: zeswekendienst Bert Starmans; jrd 
Fons De Bie; jrd ouders Jaminon-Meijs; Maria 

Pinkers-Mobers;  

Anna Hamers en ouders Hamers-Schoenmakers 
(st); ouders Willem Gerrickens en Mia Gerric-

kens-Cremers (st);  

Harry Heidendal (col); Irma Alberts (col); voor 
een bijzondere   intentie 

Blasiuszegen 

Maandag 5 februari  

15.00 uur: H. Mis in zorgcentrum ‘Klein Gulpen’ 

aan de Oude Rijksweg 

Woensdag 7 februari  

10.15 uur: H. Mis in zorgcentrum ‘Dr. Ackens-

huis’ aan de Oude Maastrichterweg 

Vrijdag 9 februari  

19.00 uur: Sisca Houben-Janssen (col) 

Zaterdag 10 februari 

19.00 uur: uit dankbaarheid 

Zondag 11 februari  

11.00 uur: voor een bijzondere intentie 

Maandag 12  februari  

15.00 uur: H. Mis in zorgcentrum ‘Klein Gulpen’ 

aan de Oude Rijksweg 

Woensdag 14 februari  - Aswoensdag 

10.15 uur: H. Mis in zorgcentrum ‘Dr. Ackens-

huis’ aan de Oude Maastrichterweg 

19.00 uur: Gunther Böhmer en zoon Richard 

Askruisje 

Vrijdag 16 februari  

19.00 uur: voor vrede in de wereld 

Zaterdag 17 februari  

19.00 uur: jrd Hubert Didden tevens tiv Liza 

Didden-Janssen (st) 

Zondag 18 februari  

11.00 uur: voor een bijzondere intentie 

Maandag 19 februari  

15.00 uur: H. Mis in zorgcentrum ‘Klein Gulpen’ 

aan de Oude Rijksweg 

Woensdag 21 februari   

10.15 uur: H. Mis in zorgcentrum ‘Dr. Ackens-

huis’ aan de Oude Maastrichterweg 

Vrijdag 23 februari 

19.00 uur: voor onze zieken 

Zaterdag 24 februari 

19.00 uur: Paul Brouns  (col) 

Zondag 25 februari    

11.00 uur: jrd Miet Cobbenhagen (st) 

Maandag 26 februari 

15.00 uur: H. Mis in zorgcentrum ‘Klein Gulpen’ 

aan de Oude Rijksweg 

Woensdag 28 februari   

10.15 uur: H. Mis in zorgcentrum ‘Dr. Ackens-

huis’ aan de Oude Maastrichterweg 

 

Mededeling 

Indien er op vrijdag ’s morgens een uitvaart is, 

zal er ’s avonds geen H.Mis zijn.  

Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld 

voor wat betreft eventuele misintenties. 

  

Familieberichten 

Overleden 

20 december 2023 Antoinette Oligschläger-Zink, 

88 jaar 

26 december 2023 Bert Starmans, 62 jaar 

28 december 2023 Leonie Hick-Aussems, 97 

jaar 

14 januari 2024 Peter Schneiders, 57 jaar 

Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede 

 

  



Paus van Franciscusgroep helpt 

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te 

bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt 

de voicemail in, bellen we altijd terug. 

06-44377571 
Wij helpen onder andere bij: 

Kleine klusjes in en rondom het huis. 

Invullen van formulieren voor gemeente en belastingdienst. 

Aanvragen van gemeentelijke regelingen en kostenreductie 

(bv jeugdsport- en cultuurfonds). 

Ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek. Bezoek voor een praatje of samen 

wandelen. 
Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. 

Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden. 

Spreuken 

Gezamenlijke doopvoorbereiding 

Spreuk van de maand 

Wil je vreugde vermenigvuldigen, moet je het delen. 

Weerspreuk 
 

De geboorte van nieuw leven is iets wonderlijks, dat we bijna niet kunnen vatten met ons menselijk 
verstand. Gods goedheid wordt zichtbaar in het leven van een kind, maar het is ook zo kwetsbaar. 
Het rekent op de zorg, liefde en toewijding van ouders en andere volwassenen. En zelfs dan nog, 
ervaren we dat wij als mensen niet alles kunnen doen om dit kind het geluk en de vrede te geven. 
Daarom, in dankbaarheid jegens God, maar vooral vertrouwend op Zijn hulp, komen ouders met 

hun kind naar de kerk om hem/haar te laten dopen.  

Om deze stap op een bijzondere wijze te kunnen zetten is het goed om hier eens goed over na te 
denken en elkaars ervaringen te delen. Daarom dat in onze clusterparochies er altijd een voorberei-
dingsmoment voorafgaat aan het doopsel. De volgende bijeenkomst is op woensdag 21 februari om 
19.30 uur  in het parochiezaaltje te Gulpen. Alle ouders die voornemens zijn om komende periode 

hun kind te laten dopen, zijn hierbij van harte welkom! Aanmelden via diaken Bessems. 

In de maand maart zal de ziekencommunie niet plaatsvinden in het eerste weekend, maar op vrij-

dag 8 maart in Gulpen en zaterdag 9 maart in Wijlre. 

Ziekencommunie. 

14 februari: Aswoensdag 

Onze omgeving staat de komende periode in het teken van carnaval, dagen van sjpas en plezier. 

Even ontspannen. Want…’de boog kan niet altijd gespannen blijven’! 

Maar het leven is méér dan sjpas en plezier! Velen kennen de zware momenten van zorg en pijn. 
Het genieten van de carnavalsmomenten is dan ook om kracht op te doen om de moeilijke momen-

ten te kunnen dragen. Maar ook in de sjpasvolle momenten elkaar nabij te zijn en te helpen.  

Daarom viert de kerk aansluitend aan het carnaval de “vastenperiode”! Deze begint op Aswoens-
dag. Een dag van bezinning, stil staan bij je eigen leven in relatie tot God en de medemens. We 
laten ons tekenen met de as, als een teken van soberheid en vergankelijkheid. Het leven is vergan-
kelijk hier op aarde, maar tegelijkertijd een voorbereiding op het hemelse. Laten we ons daarom 

druk maken over hetgeen niet vergaat! 



 

Informatieavond Lourdesbedevaart 

Jaar van gebed opent met gebedsweek 

Vastenactie 2024 

Ter voorbereiding van het Heilig Jaar 
2025 is 2024 uitgeroepen tot een ‘Jaar 
van gebed’. Hoe kunnen we dat mooier 
openen dan met de jaarlijkse ‘week 
van gebed voor de eenheid van de 
christenen’. Het thema van die week 
(18-25 januari) luidt dit jaar ‘Heb God 

lief… en je naaste als jezelf’’. 

Het thema verwijst naar het Bijbelver-
haal van de Barmhartige Samaritaan (Lc. 10, 25-37). In deze parabel laat Jezus zien wat het 
betekent om je naaste lief te hebben. Liefde is het DNA van het christelijk geloof. God is liefde 
en ‘de liefde van Christus heeft ons één gemaakt’. Christenen van verschillende kerken vinden 
elkaar in hun gemeenschappelijke identiteit in de ervaring van Gods liefde (Joh. 3, 16) en laten 

als het goed is die identiteit aan de wereld zien door hoe ze elkaar liefhebben (Joh.13, 35). 

We bidden deze week voor eenheid tussen alle christenen, om vrede tussen volken en mensen. 

Jaarlijks trekken er miljoenen mensen naar 
het Zuid-Franse plaatsje Lourdes. Daar waar 
Maria tot 18 keer verscheen aan het kleine, 
arme en zieke meisje Bernadette Soubirous. 
Maria heeft er opgeroepen om er naartoe te 
komen om God te eren, samen met zieken om 

er kracht en troost te vragen. 

Ook vanuit onze parochies zal er gelegenheid 
zijn om samen er naar toe te gaan. De paro-
chiepriesters zullen de verschillende bede-
vaarten in september begeleiden! De organi-
satie van deze reizen is in samenwerking met 
het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht. Zij 

organiseren al meer dan 100 jaar bedevaarten naar verschillende bedevaartplaatsen. 

Heeft iemand interesse om deze ervaring mee te maken? Wilt u meer informatie? Dan bent u wel-
kom tijdens een informatieavond in het parochiezaaltje van Gulpen, en wel op donderdag 15 febru-

ari a.s. om 19.30 uur!  

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverande-
ring. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. 
We maken o.a. kennis met Thandekile en haar gezin en hoe zij leren om te gaan met de klimaatver-

anderingen. 

De mensen worden bedreigd in hun voedselzekerheid. Ze zijn immers afhankelijk van kleinschalige 
landbouw en regenwater. Maar dit systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen 

die afgelopen jaren zijn toegenomen, zoals lange droge periodes, overstromingen en cyclonen. 

Men heeft een groot gebrek aan waterputten in het gebied en moeten daarom kilometers afleggen 

om water te halen. Met alle gevolgen van dien. 

De vastenactie wil, met uw bijdragen, deze mensen helpen. Moge ze rekenen op uw hulp? In dit 
blaadje treft u daarom een klein envelopje aan. Hier kunt u uw bijdrage in deponeren en het enve-

lopje afgeven in de kerk, of in de brievenbus van de pastorie. 

Alvast hartelijk dank! 

Wist u dat….. 

• er in het parochiezaaltje te Gulpen op onderstaande vrijdagen gekaart wordt? Namelijk op 2 
februari, 1 maart , 22 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni, aanvangstijd 19.30 uur.  U bent van 

harte welkom. 

• de voorbereidingen op de eerste H. Communie en het H. Vormsel weer begonnen zijn? 

• op woensdag 14 februari de voorbereiding op het feest van Pasen begint? Het een tijd is 

van vasten en bezinning? 



Als Aswoensdag en Valentijnsdag samenvallen 

Donderdag 1 februari  9.00 uur 

voor onze gezinnen 

Zaterdag 3 februari 

vanaf 9.00 uur ziekencommunie 

Zondag 4  februari  9.30 uur 

jrd Frans Kroese; ouders Hubert Jaminon en 
Maria Essers, Sjef en Louis 

Blasiuszegen 

Dinsdag 6 februari  9.00 uur 

voor de jeugd 

Donderdag 8 februari 9.00 uur 

voor onze zieken 

Zondag 11 februari 9.30 uur 

Mia Loozen (st) 

Dinsdag 13 februari 9.00 uur  

voor vrede in de wereld  

Woensdag 14 februari 17.30 uur Aswoensdag. 

Donderdag 15 februari 9.00 uur 

voor een goede vastentijd 

Zondag 18 februari 9.30 uur   

jrd Els Wessels-Lassauw; Hein Wessels en Ger 
Schins (st); jrd Annie Hupperichs-Kerckhoffs (st); 

jrd José van Deursen-van Kan; 

jrd Math van Wissen; Maria Hameleers-

Rademacher (col); Piet Dautzenberg (col) 

collecte bestemd voor het onderhoud van de 

parochiekerk 

Dinsdag 20 februari 9.00 uur 

voor de mantelzorgers 

Donderdag 22 februari  9.00 uur 

voor het welzijn van onze parochies 

Zondag 25 februari 9.30 uur  

Kindernevendienst vasten 

zeswekendienst Mia Gillissen-Nix; jrd Jef Gillis-
sen; Mia Kicken-Savelberg (col); Giny Moulen-

Pasmans (col) 

Dinsdag 27 februari 9.00 uur 

voor het welzijn van onze parochianen 

Donderdag 29 februari  9.00 uur 

uit dankbaarheid voor Gods goede gaven 

Belangrijke mededeling 

Omdat de zaterdagavonddienst in Wijlre is ver-
vallen worden de gestichte diensten van de za-
terdagen nu op de zondag er na gelezen. Het is 
moeilijk om familie te bereiken omdat vaak 
adressen en/of telefoonnummers niet bekend 

zijn. 

Familieberichten 

Gedoopt 

14 januari 2024 Scott Boel 

Moge de dopeling altijd de vreugde van de Heer 

in zijn leven ervaren 

 

Overleden 

14 december 2023 Ger Hagelstein, 76 jaar 

3 januari 2024 Mia Gillissen-Nix, 91 jaar 

15 januari 2024 Bep Emonds-Vermeule, 91 jaar 

Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede 

De datum 14 februari is bij velen bekend als Valentijnsdag. Dit jaar is het dan ook Aswoensdag. Dat 
is een lastige. Aswoensdag is een dag van vasten en onthouding. Valentijnsdag staat bekend als 
een dag waarop geliefden elkaar juist cadeautjes geven. Dat heeft met vasten weinig te maken. Of 

toch? 

Het is nooit zo bedoeld, maar dit jaar komt het toevallig zo uit. De oorsprong van Valentijnsdag is 
een heidens reinigingsfeest dat op 14 februari werd gevierd. De naam van de maand is er zelfs van 
afgeleid: februare betekent ‘zuiveren’ of ‘reinigen’. In de vroege kerk werd dit omgevormd tot een 
christelijk reinigingsfeest dat precies 40 dagen na Driekoningen werd gevierd, op 14 februari. In de 
westers kerk verschoof deze betekenis later naar Maria-Lichtmis op 2 februari, maar in sommige 

oosterse kerken wordt het nog altijd op 14 februari gevierd. 

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Dat is een tijd van bezinning en voorbereiding op Pa-
sen. Daarin speelt zuiveren en nadenken over je eigen fouten zeker ook een rol. Zo komen As-
woensdag en Valentijnsdag toch bij elkaar uit. En dat geliefden elkaar op Valentijnsdag opzoeken? 
Dat vindt zijn oorsprong in een ander heidens vruchtbaarheidsfeest dat op 15 februari werd gevierd, 
de dag ná het reinigingsfeest. Dus wie dit jaar Aswoensdag in ere houdt en vast en zijn of haar 

‘Valentijn’ pas een dag later verrast, zit historisch helemaal goed.   



Kerkbestuur Gulpen 
Voorzitter  Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226 
Secretaris  Mevr. E. Jongen-Badenbroek Tel. 043-4501048 
Penningmeester  Mevr. L. Wouters, Tel. 043- 4504946 
Overige leden  Dhr. H. Laeven. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) 
   Dhr. M. Frijns .043-4504320 (kerkhofbeheerder)  
Kostergroep  Mevr. B. Kerschgens Tel. 043-4502841  
   Dhr. H. Pinkers Tel. 06 81722929  
Parochiekantoor Mevr. H. Vonken  Tel. 043-4501226 
Parochiezaal  Mevr. Fieny. Steins 06-15031212 
 
Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV  Gulpen 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Tel. 043-4501226  email: st.petrusgulpen@home.nl 

 
Bankrekeningnr. Gulpen  NL79RABO011.78.02.999 

Kerkbestuur Wijlre  
Voorzitter Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226 
Secretaris Mevr. A. Huveneers-Franssen Tel. 043-4502261 
Penningmeester Mevr. C. Van Wersch-Huynen Tel. 043-4591406 
Lid   Dhr. R. Grooten Tel. 043-8512766 
   Dhr. J. vd Hove Tel 06-40174407    
 (kerkhofbeheerder) 
Bloemsiergroep  Mevr. D. Donners Tel 06 22971879 
Kostergroep  Mevr. G. Nacken-Kersten Tel. 043-4503292  
   Dhr. J. Mullenders Tel. 043- 4592091 
   Dhr. J. Vleugels Tel. 06-36140461 
 
Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre 
Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 20.00 uur. 

Tel. 043-4500008  (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl 

Bankrekeningnr. Wijlre   
kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770 
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720  
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431  

Allen t.n.v RK Kerkbestuur St Gertrudis 

Algemene informatie 
Parochie geestelijken 
Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen 

Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl 

Diaken A. Bessems Tel. 06 30895430  email:fbessems@ziggo.nl 

Tarieven voor de misintenties:  

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten  € 22,50 

Website:  www.parochiegulpen.nl     www.parochiewijlre.nl 

Aanleverdatum misintenties 
Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van 
de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld 
moeten worden. 
We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publi-
ceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet 
meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de 

vieringen.  

Vervallen missen  
Indien er door de week ’s-morgens een uitvaart is, zal de geplande H. Mis op die dag komen te 

vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties. 

Doopsel 
Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met  
diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. 

Mis of om 13.00 uur.  


