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Kerk Gulpen binnenkort “digitaal” te bezoeken 

Zalig Paasfeest 

De donkere weg van de vasten komt ten einde. Bij het 
schrijven hiervan breken de eerste stralen van de lente-
zon door. “Wat een zaligheid!” hoor je hier en daar. 
En toch is de vastenperiode juist bedoeld om te groeien 
in het geloof dat God alles ten goede zal keren. Een 
geloof dat ons doorgegeven werd door onze ouders en 
voorouders! Maar ook wij mogen putten uit een rijke 
geloofstraditie en uit de woorden uit de H.Schrift. 
Meer nog, wanneer we hierbij stilstaan, ontdekken we 
dat ook in ons dagelijks taalgebruik er vele woorden en 
zinnen voorkomen ontleend aan de Bijbel. 
Ik denk dan ook aan de vele, mooie en dankbare mo-
menten. Hoe graag willen we zulke momenten niet vast-
houden? En gemakkelijk spreken we dan de bekende 
woorden uit “laten we hier drie tenten bouwen”... verwij-
zend naar de leerlingen die samen met Jezus op de 
berg Thabor getuigen mochten zijn van de gedaantever-
andering. 

Of “voelden we ons hart niet branden toen Hij tot ons sprak?” verwijzend naar de leerlingen onder-
weg naar Emmaüs en de verrezen Jezus die met hen meegaat? 
Herkenbaar toch, wanneer ook wij ons gemotiveerd en geraakt weten door het enthousiaste ver-
haal van iemand. 
Als mensen met een oprecht Paasgeloof, worden ook wij uitgenodigd om deze hoopvolle, vreugde-
volle Boodschap uit te dragen in onze omgeving, anderen er mee te raken. Ik wens u en uw dierba-
ren gezegende Paasdagen. En een open geest die de verrezen Heer mee laat gaan. 
Zalig Paasfeest, 
Mede namens de kerkbesturen en het pastorale team, 
P.Bronneberg, pastoor-deken 

 

Momenteel is men hard bezig met de 
voorbereidingen. Maar binnenkort is 
het zover. De jubilerende parochiekerk 
van Gulpen zal 24 uur per dag te be-
zoeken zijn, maar dan niet fysiek, 
maar digitaal! Door middel van een QR 
code zal er een rondleiding door de 
kerk te beleven zijn. Bijzonder, in deze 
tijd waarin de kerken gesloten zijn. 
Hopelijk mag dit het begin zijn van een 
“kerkenpad” in ons cluster! Dank aan 

allen die hier aan werken. 



Reliek Heilige Bernadette komt naar Limburg 

Maandag 1 april - Tweede Paasdag 
11.00 uur: voor een bijzondere intentie 
Vrijdag 5 april  
18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Aller-
heiligste 
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag 6 april 
19.00 uur: Jan Knooren en Liza Knooren-
Pluijmakers (col); 
jrd. Bertien en Sjeng Schreuder-Meessen; 
Augusto Diana 
Zondag 7 april  
11.00 uur: ZWD Annie Lahaye-Scharis; 
jrd Maria Pinckers-Mobers (st);  
jrd ouders Hermans-Radermacher (st);  
Harry Heidendal (col);  
Irma Alberts (col); 
Vrijdag 12 april  
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochies 
Zaterdag 13 april  
19.00 uur: jrd ouders Gèr Hegt en Victorina Hegt
-Gerhards (st); 
echtpaar Hubert en Liza Didden-Janssen (st) 
Zondag 14 april  
11.00 uur: jrd Jac Frijns;  
jrd.Maria Hodiamont; 
Antoinette Oligschläger-Zink (col) 
ouders Zink-Henssen 

Vrijdag 19 april 
19.00 uur: Sisca Houben-Janssen (col) 
Zaterdag 20 april 
19.00 uur: jrd Anna DeBie-Bonten tevens voor 
Pierre DeBie (st) 
Zondag 21 april    
11.00 uur: Bert Starmans (col); 
Zeswekendienst Wiel De Bie; 
Zeswekendienst Mieny Stassen-Vluggen 
Vrijdag 26 april 
19.00 uur: voor de jongeren die zich voorberei-
den op hun E.H. Communie of H.Vormsel 
Zaterdag 27 april 
19.00 uur: uit dankbaarheid 
Zondag 28 april    
11.00 uur: jrd Miet Gerrekens-Clerx tevens tiv 
Theo Gerrekens (st) 
 
Familieberichten 
Overleden 
19-2-2024 Annie-Lahaye Scharis, 89 jaar 
3-3-2024 Wie de Bie, 80 jaar 
5-3-2024 Miieny Stassen-Vluggen, 84 jaar 
12-3-2024 Jean Brouns, 91 jaar 

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een 

stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang 

door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvan-

gen. De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maas-

tricht. Ook de dag erna kan de reliek nog in Maastricht vereerd worden. Op 3 april is er een pro-

gramma in de Munsterkerk in Roermond en op 4 april in Klein-Lourdes in Tienray. Daarna gaat de 

rondgang verder langs tal van kerken in de andere Nederlandse bisdommen. De tocht eindigt op 

zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Op al die plekken worden vieringen, pro-

cessies en activiteiten rond de reliek georganiseerd. 

Bernadette Soubirous 

De Heilige Bernadette Soubirous (1844 - 1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de 

Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit 

tot een van de grootste Mariabedevaartoorden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims 

wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het 

Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard 

in een glazen schrijn in de kloosterkapel. 

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van 

de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte 

schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhou-

der in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de 

relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al 

in tal van landen ontvangen. 

Reliekenverering 

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belang-

rijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij 

en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen 

uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de 

reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de 

aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden. 



Paus van Franciscusgroep helpt 

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te 

bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt 

de voicemail in, bellen we altijd terug. 

06-44377571 
Wij helpen onder andere bij: 

Kleine klusjes in en rondom het huis. 

Invullen van formulieren voor gemeente en belastingdienst. 

Aanvragen van gemeentelijke regelingen en kostenreductie 

(bv jeugdsport- en cultuurfonds). 

Ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek. Bezoek 

voor een praatje of samen wandelen. 
Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. 

Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden. 

Deze zomer Jongerenreis naar Frankrijk 

Spreuken 

Bedevaarten naar Lourdes en Banneux 

Spreuk van de maand 
Het echte geluk is voor mensen die weten dat zij God nodig hebben. 

 

Weerspreuk 
We zijn zo graag in de vrije natuur omdat zij geen mening over ons heeft. 

Eind april/begin mei biedt het Huis voor de Pelgrim in Maastricht een bedevaart naar Lourdes aan 
met de TGV. In september zijn er nog eens drie Lourdesbedevaarten per vliegtuig of bus. 
 
In samenwerking met Caritas Banneux Bisdom Roermond worden ook bedevaarten naar Banneux 
aangeboden. Er zijn twee triduüms: van 10 t/m 14 mei en van 27 september t/m 1 oktober. Tijdens 
deze weken is er op 13 mei en 30 september ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een dag-
tocht naar Banneux vanaf diverse opstapplaatsen in Limburg. 
 
Naast de reizen naar Lourdes en Banneux organiseert het Huis voor de Pelgrim dit jaar ook bede-
vaarten naar Assisi, Rome en Santiago de Compostela. Daarnaast zijn er in samenwerking met 
pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat ook wandelingen langs kloosters en abdijen. Voor 2025 
staat een grote nationale bedevaart naar Rome op het programma. 

 

Meer info op www.huisvoordepelgrim.nl 

Als vervolg op de Wereldjongerendagen biedt de stichting Gezinspastoraal in het bisdom Roer-
mond komende zomer een jongerenreis naar Frankrijk aan. Op het programma staan bezoeken 
aan diverse plaatsen in voornamelijk Normandië, zoals Lisieux, Plage D’Etretat, Chartres, Caen en 
Omaha Beach, Rouen en Le Mont Saint-Michel. 
 
De jongerenreis vindt plaats van 1 tot en met 9 augustus en is bedoeld voor jongeren tussen 16 en 

30 jaar. Deelname gaat ongeveer € 700 per persoon kosten. Aanmelden of meer informatie opvra-

gen kan tot en met 31 maart. 
 
Aanmelden en meer info: jongerenreisfrankrijk@gmail.com 

http://www.huisvoordepelgrim.nl
mailto:jongerenreisfrankrijk@gmail.com


Roepingenzondag: wat vraagt God van jou? 

Vrijdag 26 april lezing Academie Rolduc 

Vieringen tijdens de Goede Week 

 

Boeteviering tijdens Goede Week 
Op maandag 25 maart is er een boeteviering om 19.00 uur in de St.Petruskerk van Gulpen ter voor-
bereiding op Pasen. Ook is er gelegenheid tot het persoonlijk ontvangen van het sacrament van 
boete en verzoening. U bent van harte welkom. 
Uitvaarten tijdens Paastriduüm 
In aansluiting  bij de overweging van het lijden en sterven en de grafrust van de Heer, onthoudt de 
kerk zich van het vieren van de H.Mis b.g.v. een uitvaart tijdens het Paastriduüm. Hiervoor in de 
plaats zal er een Woorddienst plaatsvinden en evt.later een Requiemmis. 
Palmzondag 
We gedenken de intocht van Jezus in Jeruzalem. We juichen Hem toe als de Koning van recht en 
gerechtigheid. Eenieder mag palmtakjes meebrengen, die dan gezegend zullen worden, maar aan 
het einde van de H.Mis zullen er ook uitgedeeld worden. 
Wijding van de Oliën 
Op woensdag 27 maart, wijdt de hulpbisschop de H.Oliën die in het komend jaar gebruikt worden 
bij de toediening van sacramenten. Dit vindt plaats in de kathedraal van Roermond om 19.00 uur. 
Witte Donderdag  
De instelling van de Eucharistie. We vieren de H.Mis in de kerk van Gulpen om 19.00 uur. Aanslui-
tend wordt het Allerheiligste overgebracht naar de zijkapel, waar de mogelijkheid tot aanbidding is 
tot 21.00 uur. 
Goede Vrijdag 
Een dag van vasten en onthouding, van stilte en bezinning!. De kerk onthoudt zich zelfs van het 
vieren van de Eucharistie! Om 15.00 uur gedenken we het lijden en de dood van Jezus in het sa-
men bidden van de kruisweg. ‘s Avonds vieren we Kruisverering in Wijlre om 17.30 uur . Na het 
luisteren naar het lijdensverhaal, vereren we het kruis. Zo aanbidden we met dankbaarheid Degene 
die Zich uit liefde aan ons heeft gegeven. 
Paaszaterdag 
Viering van de Paaswake.We ontsteken het nieuwe Paasvuur, als een licht op onze levensweg. We 
laten ons besprenkelen met het gewijde water, als een herinnering aan ons doopsel. Met Gods 
liefde belijden we ons geloof in de verrijzenis. De Paaswake is om 20.00 uur in Gulpen. 
 

Wat vraagt God van jou? Die vraag staat dit jaar centraal tijdens Roepingenzondag (21 april). God 
heeft met ieder mens een bedoeling. Maar welke? Het is niet zo eenvoudig om te ontdekken. Ze-
ker voor jonge mensen niet. Er zijn tal van beroepskeuzemogelijkheden. Of roept God jou voor 
een specifieke taak in de Kerk als priester of religieus? Het is de moeite waard om daarover na te 
denken. 
 
Tijdens Roepingenzondag is ’s middags een bijeenkomst in het Grootseminarie Rolduc in Kerkra-
de, waar enkele mensen over hun eigen roeping vertellen. Ook is er een rondleiding door het eeu-
wenoude abdijcomplex en om 16.00 uur is er een roepingenvesperviering in de abdijkerk. Denk je 
er wel eens over om priester of religieuze te worden? Kom dan eens kennismaken en praat met 
leeftijdgenoten over hoe zij hun roeping ervaren. 
 
Aanmelden via rector@rolduc.nl 

Immanuel Kant: Theorie werkt in praktijk niet 

“Dat is mooie theorie, maar in de praktijk klopt het niet.” Wie heeft dat niet bij zichzelf gedacht? Onze 

idealen kunnen groot zijn, maar in het dagelijks leven is het soms moeilijk om te toe te passen. Hier-

over gaat de lezing van Academie Rolduc op 26 april. 

De filosoof Immanuel Kant (1724-1804), wiens 300ste verjaardag in 2024 wordt herdacht, heeft een 

klein geschrift nagelaten waarin hij deze ‘Algemeinspruch’, zoals hij het noemt, onderzoekt. Tijdens 

de lezing onderzoekt filosoof Detlef Rohling aan de hand van Kant of onze menselijke voorstellingen 

door de feiten worden ingehaald of tegengesproken. Waarom lijkt de ‘weerbarstige’ praktijk – met 

name in de politiek – de ‘mooie’ theorie steeds in te halen? Of kan het ook anders? Dr. Detlef 

Rohling is priester van het bisdom Roermond en docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc en 

het Theologisch Instituut Rolduc. 

De lezing van Academie Rolduc begint op 26 april om 19.00 uur in Abdij Rolduc in Kerkrade. Entree: 

vijf euro, ter plekke te voldoen. Het volledige programma van de lezingenreeks Academie Rolduc is 

te vinden op www.rolduc.nl of op www.bisdom-roermond.nl/academierolduc of www.bisdom-

roermond.nl/kalender. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl 

 

http://www.bisdom-roermond.nl/academierolduc
http://www.bisdom-roermond.nl/kalender
http://www.bisdom-roermond.nl/kalender
mailto:academie@rolduc.nl


Maandag 1 april - 9.30 uur Tweede Paasdag 
Opgeluisterd door een ensemble vaan de 
harmonie 
jrd overledenen familie Otten (st); Giel en Anna 
Lemmens-Kicken  
Dinsdag 2 april  9.00 uur 
Hein en Henri Hazen 
Donderdag 4 april 9.00 uur  
voor geluk in onze gezinnen  
Zondag 7 april 9.30 uur  
jrd ouders van den Boorn-Ortmans; ouders Math 
en Jeanne Didden-Lousberg (st); Mia Gillissen-
Nix (col); Ger Hagelstein (col); Piet Ramakers 
bgv verjaardag  
Dinsdag 9 april 9.00 uur 
voor de mantelzorgers 
Donderdag 11 april 9.00 uur  
voor de jeugd 
Zondag 14 april 9.30 uur  presentatie commu-
nicanten  
jrd Sjeng Meessen en Maria Meessen-Bertram 
(st); jrd Annie Knops Crutzen en Winand Knops; 
Ruud Schneiders 
Dinsdag 16 april 9.00 uur 
uit dankbaarheid voor Gods goede gaven  
Donderdag 18 april  9.00 uur 
voor vrede in de wereld 
Zondag 21 april 9.30 uur mmv harmonie St. 
Gertrudis  
jrd Frans Crutzen en overleden ouders (st); Mia 
Geurts-Loozen (col);  
voor levende en overleden leden harmonie St. 
Gertrudis 

collecte bestemd voor onderhoud parochiekerk  
Dinsdag 23 april 9.00 uur 
voor  onze zieken 
Donderdag 25 april  9.00 uur 
voor het welzijn van onze parochies  
Zondag 28 april 9.30 uur  mmv zangkoor St. 
Caecilia 
jrd Mieke van den Boorn-Leurs; jrd ouders Pie-
ters-Hoenen, zoon Hans en dochter Marlou (st); 
Mia Kicken-Savelberg (col); Savelberg-Buckley; 
Ralph Vonken  
Dinsdag 30 april 9.00 uur 
voor het welzijn van onze parochianen 
 
Familieberichten 
 
Overleden 
18-02-2024 Frans Schins, 89 jaar 
19-2-2024 Jose Timmermans 60 jaar 
5-3-2024 Ralph Thomas 60 jaar 
19-03-2024 Fien Born-Knops  96 jaar 
Mogen zij rusten in Gods eeuwige vrede 
 
 
Overzicht uitvoeringen zangkoor St. Caecilia 
Wijlre 
Zondag 28 april 
Donderdag 9 mei Hemelvaart 
Zondag 26 mei  
Zondag 9 juni ism St. Caecilia koor HH Nicolaas 
en Barbara kerk Valkenburg 
Juli vakantie  

Voorstelling communicanten te Wijlre 

Op zondag 21 juli zal op en rond het van Wachtendonckplein in Wijlre weer de jaarlijkse Snuffel-
markt plaatsvinden. De Snuffelmarkt is sinds jaar en dag een begrip in Wijlre en omringende dorpen 
en kan gerust de allerleukste en gezelligste snuffelmarkt van het Heuvelland genoemd worden. Het 
is een markt met een gevarieerd aanbod en dus voor ieder wat wils. Ook wordt er dit jaar weer ge-
zorgd voor een divers aanbod aan activiteiten en entertainment voor jong en oud. Geniet van een 
hapje en drankje! Kijk op onze Facebookpagina voor meer informatie en de laatste updates. Heeft u 

ook interesse om een kraampje te huren? Neem dan contact op via snuffelmarktwijlre@gmail.com  

Harmonie St. Gertrudis organiseert snuffelmarkt 

Op zondag 14 april tijdens de H.. Mis van 9.30 uur zullen 
de communicanten van deze parochie zich voorstellen. Ze 
doen dit weer op hun eigen manier en maken zo de dienst 
bijzonder. Iedereen wordt uitgenodigd om tijdens de mis 
aanwezig te zijn om kennis met hen te maken. 



Kerkbestuur Gulpen 
Voorzitter  Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226 
Secretaris  Mevr. E. Jongen-Badenbroek Tel. 043-4501048 
Penningmeester  Mevr. L. Wouters, Tel. 043- 4504946 
Overige leden  Dhr. H. Laeven. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) 
   Dhr. M. Frijns .043-4504320 (kerkhofbeheerder)  
Kostergroep  Mevr. B. Kerschgens Tel. 043-4502841  
   Dhr. H. Pinkers Tel. 06 81722929  
Parochiekantoor Mevr. H. Vonken  Tel. 043-4501226 
Parochiezaal  Mevr. Fieny. Steins 06-15031212 
 
Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV  Gulpen 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Tel. 043-4501226  email: st.petrusgulpen@home.nl 

 
Bankrekeningnr. Gulpen  NL79RABO011.78.02.999 

Kerkbestuur Wijlre  
Voorzitter Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226 
Secretaris Mevr. A. Huveneers-Franssen Tel. 043-4502261 
Penningmeester Mevr. C. Van Wersch-Huynen Tel. 043-4591406 
Lid   Dhr. R. Grooten Tel. 043-8512766 
   Dhr. J. vd Hove Tel 06-40174407    
 (kerkhofbeheerder) 
Bloemsiergroep  Mevr. D. Donners Tel 06 22971879 
Kostergroep  Mevr. G. Nacken-Kersten Tel. 043-4503292  
   Dhr. J. Mullenders Tel. 043- 4592091 
   Dhr. J. Vleugels Tel. 06-36140461 
 
Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre 
Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 
20.00 uur. 

Tel. 043-4500008  (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl 

Bankrekeningnr. Wijlre   
kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770 
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720  
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431  

Algemene informatie 
Parochie geestelijken 
Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl. Pendersplein 10 6271 BV Gulpen 

Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl 

Diaken A. Bessems Tel. 06 30895430  email:fbessems@ziggo.nl 

Tarieven voor de misintenties:  

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten  € 22,50 

Website:  www.parochiegulpen.nl     www.parochiewijlre.nl 

Aanleverdatum misintenties 
Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van 
de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld 
moeten worden. 
We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publi-
ceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet 
meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de 

vieringen.  

Vervallen missen  
Indien er door de week ’s-morgens een uitvaart is, zal de geplande H. Mis op die dag komen te 

vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties. 

Doopsel 
Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met  
diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. 

Mis of om 13.00 uur.  


