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Vooraankondiging: 8 september, open monumentendag in Gulpen-Wittem 

Binnenkort virtuele rondleidingen door de kerk van Wijlre 

2024: Jaar van het gebed als voorbereiding op jubeljaar 2025 

Een nieuwe kapelaan én nieuwe stagiaire voor cluster Gulpen 

Paus Franciscus nodigt alle gelovigen uit om dit jaar, 2024, aan het gebed te wijden. Door hiervoor 
te kiezen spoort onze paus de christenen aan om hun relatie met Christus te verdiepen en de kracht 

van gebed te ontdekken. Een actueel thema. 

Ook dit jaar is het goed om te bidden voor vrede in landen die in oorlog verkeren. Oekraïne en het 
Heilig Land. Een intentie die paus Franciscus is blijven uitdragen en aan God presenteren op voor-
spraak van de Maagd Maria, “Koningin van de Vrede”. En dan is er ook nog de fragiele eenheid van 

de Kerk, de klimaat- en vluchtelingencrisis … 

Het gebed is relatie met God, en in die zin nodigt hij de gelovigen uit, om op elke 25 maart de toe-

wijding van de wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria te hernieuwen. 

In onze parochies … 

Wij hebben nog de mogelijkheid om dagelijks de eucharistie te vieren. Daarnaast is er voorafgaan-
de aan de H.Mis op de 1e vrijdag van de maand, altijd de gelegenheid tot stille aanbidding van het 
Allerheiligste in Gulpen om 18.00 uur. Door de week bidden we dagelijks voorafgaand aan de H.Mis 
in Wijlre of Gulpen het getijdengebed. Moge ons aller gebed een bijdrage zijn opdat 2025 een jubel-

jaar mag zijn voor iedereen in de wereld.  

In het kader van het 25 jarig bestaan van het samengaan van de gemeenten Gulpen en Wittem, en 
tevens vanwege het 100 jarig bestaan van de St.Petruskerk in Gulpen, heeft de werkgroep “Open 
Monumentendag Gulpen-Wittem” gevraagd om activiteiten in en rond de kerk te organiseren. Om 
dit initiatief de mogelijkheid te bieden is gevraagd om het tijdstip van de H.Mis eenmalig te ruilen 
met Wijlre. Daarom zal op deze zondag de H.Mis in Gulpen om 09.30 zijn en in Wijlre om 11.00 

uur. 

Al enige tijd is men bezig om de kerken in de gemeente Gulpen Wittem te voorzien van een QR 
code, waarmee iedereen de mogelijkheid krijgt om deze virtueel te bezichtigen. Nadat Gulpen en 
Reijmerstok hierin voorgingen zal Wijlre de volgende zijn. De firma Sundog.nl is gevraagd om er een 

film  te maken die voorzien zal worden van uitleg en achtergrondmuziek.  

Intussen is kapelaan Marthome teruggekeerd naar India. Het contract tussen het bisdom Trivan-
drum en Roermond was intussen afgelopen en niet meer verlengd. We zijn echter dankbaar dat het 
bisdom Roermond ons beloofd heeft een nieuwe kapelaan te benoemen. Hij zal in de zomerperiode 
in India tot diaken worden gewijd en in het voorjaar 2025 in India tot priester. Zodra de naam be-

kend is, zullen we deze spoedig bekend maken. 

Vanuit de priesteropleiding van Rolduc is het bericht gekomen dat onze parochies komend jaar 
weer een stagiaire mogen verwelkomen. Op deze wijze mogen we bijdragen aan de vorming van 

priesters voor de toekomst.  



(Zieken)communie 

Praten over zondagsevangelies 

Vrijdag 5 juli  
09.00 uur: ziekencommunie 
18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Aller-
heiligste 
19.00 uur: tev ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zaterdag 6 juli 
19.00 uur: echtpaar Hubert en Liza Didden-
Janssen (st); ouders Oligschläger-Zink; Jan en 
Liza Knooren-Pluijmakers (col); 
ouders Fouarge-Feron, ouders Fouarge-Schins 
en Piet Starmans 
Zondag 7 juli  
11.00 uur: 1e jrd Paul Brouns; jrd ouders Haut-
vast-Pieters en overleden kinderen (st); jrd Trees 
Gulikers;  
jrd ouders Essers-Denis;Harry Heidendal 
(col);Irma Alberts (col); Guus en Mariëtte Alberts
-Pinckaers (col) 
Vrijdag 12 juli  
19.00 uur: om vrede in de wereld 
Zaterdag 13 juli  
19.00 uur: voor een bijzondere intentie 
Zondag 14 juli  
11.00 uur: jrd ouders Frans en Truus Hollands-
Pessers (st); Bertien Cremer-Wouters (col) 
Vrijdag 19 juli 
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochies 
Zaterdag 20 juli 
19.00 uur: jrd Math Hounjet tevens tiv overlede-
nen van de familie Hounjet en Hamaekers; 
Antoinette Oligschläger-Zink (col); Mieny Stas-
sen-Vluggen en Jean Stassen 
Zondag 21 juli    
11.00 uur: jrd echtpaar Roijen-van Leijsen (st); 
jrd Marcel In de Braek; Frans Schreuder 
Zondagmiddag vindt er een concert plaats in de 
kerk door “Dame Alice Owens”  
U bent van harte welkom! 
Vrijdag 26 juli 
19.00 uur: uit dankbaarheid voor alle weldoeners 
van onze parochie 

Zaterdag 27 juli 
19.00 uur: jrd Ans Didden tevens tiv Martien 
Didden (st) 
Zondag 28 juli    
11.00 uur: zeswekendienst Guus Alberts; jrd 
ouders Domen-Hacking en zoon John (st); jrd 
Adri en Diesje Snellen-Bugter (st); 
jrd Frans Schreuder en ouders George-
Cratsborn tevens tiv Xen Krott 
 
Mededeling 
Indien er door de week ’s morgens een uitvaart 
is, zal er ’s avonds geen H.Mis zijn. Zo mogelijk 
wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat be-
treft eventuele misintenties. 
  
Familieberichten 
 
Overleden 
07 - 06 - 2024 Dhr.Guus Alberts in de leeftijd van 
86 jaar 
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede. 
 
Wij feliciteren 
Mevr. F.Steins met haar aanstelling tot 
‘Buitengewone Bedienaar van de Eucharistie. 
Op het Hoogfeest van het  H.Sacrament, ontving 
zij, uit handen van hulpbisschop mgr. de Jong, 
de zending om mee te helpen bij het uitreiken 
van de Eucharistie. Dankbaar zijn we jegens 
haar hulp en wensen haar veel vreugde in dit 
dienstwerk aan God en de medemens.  

Zoals hierboven is vermeld, is de groep van Buitengewone Bedienaars van de Eucharistie onlangs 
uitgebreid met mevr. Steins. Uit handen van hulpbisschop mgr. de Jong ontving zij de zending tij-
dens een Pontificale Eucharistieviering op Sacramentsdag 2024. Tijdens zijn preek riep de hulpbis-

schop de kandidaten op tot “Christusdragers” te zijn, vooral naar de ‘kwetsbare medemens’.  

“Buitengewone Bedienaren van de Eucharistie” zijn dus vrijwilligers in de kerk, die na een periode 
van voorbereiding en verdieping, bereid zijn om mee te helpen in de Eucharistie, maar ook in het 

rondbrengen van de ziekencommunie.   

Vanaf september a.s. nodigt het pastoraal team u uit om deel te nemen aan maandelijkse bijeen-
komsten waar gesproken zal worden over de evangelies van de komende zondag(en). Lectoren en/
of anderen die meehelpen in de liturgie, of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! De 
eerste bijeenkomst zal zijn woensdag 11 september a.s. De avonden vinden plaats in het parochie-
zaaltje van Gulpen, vanaf 20.00 uur. We beginnen met het lezen van het evangelie en aansluitend 

nemen we de tijd om hierover met elkaar in discussie te gaan. U bent van harte welkom! 



Paus van Franciscusgroep helpt 

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te 

bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt 

de voicemail in, bellen we altijd terug. 

06-44377571 
Wij helpen onder andere bij: 

Kleine klusjes in en rondom het huis. 

Invullen van formulieren voor gemeente en belastingdienst. 

Aanvragen van gemeentelijke regelingen en kostenreductie 

(bv jeugdsport- en cultuurfonds). 

Ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek. Bezoek voor een praatje of samen 

wandelen. 
Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons 

op. Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden. 

Spreuken 

Bedevaart Banneux donderdag 29 augustus 

Spreuk van de maand 
Door het geloof spreekt God, 
Door de hoop helpt God, 
Door de liefde geeft God.  
 

Weerspreuk 

De natuur is geen plek om te bezoeken, het is thuis.  

Op donderdag 29 augustus wordt weer de jaarlijkse bedevaart naar Banneux georganiseerd. Het 
thema dit jaar is: Veilig onder Maria's mantel. 
Tussen 8.30 en 9.00 uur vertrekt de bus. De opstapplaatsen worden nog nader bekend gemaakt. 

Deelname kost € 20,—, te voldoen bij aanmelding. 

Dit jaar is er een mogelijkheid om in de Hospitaliteit Van Banneux te lunchen: 

Voor soep, hoofdgerecht, koffie en dessert betaalt u € 17,— eveneens te voldoen bij de aanmel-

ding. 
 
Tevens is er de mogelijkheid om intenties op te geven die tijdens de voorbeden in Banneux wor-
den gelezen. U kunt de misintentie opschrijven en in een envelop doen die u bij de contactpersoon 

krijgt. De kostenbijdrage voor de intenties ad € 5,— dient u ook in deze envelop te doen. 

Aanmelding graag voor 5 augustus a.s aanmelden bij een van de volgende de contactpersonen 
Voor Gulpen: Mevrouw Kinkartz Markt 8 tel. 0613571943 
Voor Wijlre: Jan Mullenders Breulsweg 8 tel. 043 4592091 (na 18 uur) 
                    Jos Vleugels Knipstraat 20 tel. 0636140461 (na 18 uur) 
 
Het programma is net als voorgaande jaren: 
11.00 uur H Mis (plaats wordt in de bus bekendgemaakt). 
12.00 uur Lunch ( bij de hospitaliteit Banneux of in een van de eetgelegenheden). 
14.00 uur Gebedsweg, Weg van de Genadekapel naar de Bron. 
15.00 uur Plechtig Lof met ziekenzegening in de grote kerk. 
16.30 uur Thuisreis. 
Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding zorgen. 
Let op! Als de rolstoelgebruikers wel in de bus kunnen zitten, moet de rolstoel inklapbaar zijn. 
Begeleiders betalen de halve prijs. 
We hopen op veel deelnemers. 
 
Fons Bessems 



Inschrijving Nationale Bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend 

St. Benedictus 

 

Reserveer een kraam voor de Snuffelmarkt te Wijlre 

Donderdag 11 juli viert de kerk het feest van St. Benedictus. Wereldwijd is hij vooral bekend als 
stichter van de kloosterordes. Bekend is vooral de uitspraak Ora et Labora, Bid en werk. Het geeft 
aan dat hij in die regel een evenwicht aangeeft tussen 8 uur gebed, 8 uur werk en 8 uur rust. Geld 
dat niet ook voor ons? Is het niet belangrijk dat wij een evenwicht hebben in iedere levensfase tus-
sen werk en rust? Het is belangrijk dat wij naast het werk ook zorgen voor de broodnodige rust. 
Voor ons gelovigen is het ook belangrijk dat wij in onze hectische wereld tijd vrijmaken voor gebed 
en bezinning. Dit jaar is als voorbereiding op het heilig jaar 2025 door onze paus uitgeroepen als 
jaar van het gebed. Laten wij proberen, op voorspraak van St. Benedictus, ook te zorgen voor een 

evenwicht in ons leven tussen werk, ontspanning en bezinning. 

Fons Bessems 

Op zondag 21 juli 2024 organiseert Harmonie St. Gertrudis Wijlre, rond het van Wachtendonckplein 

te Wijlre,  weer de jaarlijkse Snuffelmarkt.  

Het is nu mogelijk om een kraam te reserveren. Heeft u ook interesse om een kraampje te huren? 

Neem dan contact op via onze mail: snuffelmarktwijlre@gmail.com ,De Snuffelmarkt is sinds jaar en 

dag een begrip in Wijlre en omringende dorpen en kan gerust de allerleukste en gezelligste snuffel-

markt van het Heuvelland genoemd worden. Het is een markt met een gevarieerd aanbod en dus 

voor ieder wat wils. Ook wordt er dit jaar weer gezorgd voor een divers aanbod aan activiteiten en 

entertainment voor jong en oud. Zo zijn er optredens van de Coriovallum Pipe Band en de cover-

band Who’s neXt?. Verder is er een fototentoonstelling in het Wielderhoes voor de kleintjes is er 

een springkussen aanwezig. Geniet van een hapje en drankje! Kijk op onze facebookpagina: 

@snuffelmarktwijlre voor meer informatie en de laatste updates.  

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de 

meivakantie van volgend jaar gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. 

Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het Jubeljaar als 

‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betre-

den. 

In de katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een zogeheten Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Een 

belangrijk onderdeel hiervan is een bedevaart naar Rome. De Nederlandse bisdommen hebben de 

handen ineengeslagen en gaan van 27 april tot 2 mei samen naar de ‘eeuwige stad’. Op het pro-

gramma staan onder meer een Nederlandse mis in de Sint-Pieter en deelname aan een audiëntie 

met paus Franciscus.  

Aanmelden 

Belangstellenden kunnen per bus of per vliegtuig naar Rome reizen. Daar wordt hen een volledig 

verzorgd programma aangeboden. Zo worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus be-

zocht, de grootste Mariakerk ter wereld, maar ook kerken in Rome die voor Nederlanders belangrijk 

zijn, zoals de Friezenkerk en het graf van de enige Nederlandse paus in de basiliek Santa Maria 

dell’Anima. Aansluitend bij het internationale thema voor het Heilig Jaar wordt ook een wandeling 

langs plekken van hoop gemaakt. Daarnaast worden er per bisdom eigen programmaonderdelen 

aangeboden. 

De busreis is van 26 april tot en met 3 mei met een overnachting onderweg op de heen- en terug-

weg. De vliegreis is van 27 april tot en met 2 mei. Voor jongeren is er een speciale jongerenreis per 

trein tegen een gereduceerd tarief. Ook krijgen zij in Rome een aangepast programma aangebo-

den. Gezinnen kunnen een familiearrangement met flinke korting boeken. 

Huis voor de Pelgrim 

De Nationale Bedevaart naar Rome wordt op verzoek van de Nederlandse bisschoppenconferentie 

uitgevoerd door bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht. De inschrijving is geo-

pend. Belangstellenden kunnen inschrijven via: www.rome2025.nl of www.huisvoordepelgrim.nl. 

http://www.rome2025.nl/
http://www.huisvoordepelgrim.nl/


Een pelgrim is onderweg langs akkers 

Dinsdag 2 juli  9.00 uur 
voor de weldoeners van onze parochie 
Donderdag 4 juli 9.00 uur 
Albert Hofman en Mia van Rey (st) 
Zaterdag 6 juli vanaf 9.00 uur  
Ziekencommunie 
Zondag 7 juli 9.30 uur 
jrd Cor Bertrand (st); Ger Hagelstein (col);  
Ralph Vonken (col) 
Dinsdag 9 juli 9.00 uur 
voor vrede in de wereld 
Donderdag 11 juli 9.00 uur 
voor onze vrijwilligers 
Zondag 14 juli 9.30 uur   
jrd Christien Schijns (st);  
ouders Born-Knops en zonen (col) 
Dinsdag 16 juli 9.00 uur 
voor de zieken thuis en in verzorgingshuis 
Donderdag 18 juli 9.00 uur 
voor geluk in de gezinnen 
Zondag 21 juli 9.30 uur  
Jrd Jo Knops; Hub Brants (col);  
Frans Schins (col);  
Mia Schins-Senden (col) 
Collecte bestemd voor het onderhoud van de 
parochiekerk 

Dinsdag 23 juli 9.00 uur 
voor een mooie zomertijd 
Donderdag 25 juli  9.00 uur 
voor het welzijn van onze parochies 
Zondag 28 juli 9.30 uur   
Mia Kicken-Savelberg (col);  
Maureen Savelberg-Buckley (col) 
Dinsdag 30 juli 9.00 uur 
voor het welzijn van onze parochianen 
 
Belangrijke mededeling 
Omdat de zaterdagavonddienst in Wijlre is ver-
vallen worden de gestichte diensten van de 
zaterdagen nu op de zondag er na gelezen.  Het 
is moeilijk om familie te bereiken omdat vaak 
adressen en/of telefoonnummers niet bekend 
zijn. 

In deze vakantiemaanden trekken veel mensen erop uit. In vroeger eeuwen was vakantievieren 

niet gebruikelijk. Wie op reis ging deed dat niet voor z’n plezier, maar met een duidelijk doel: als 

handelaar, als soldaat of als pelgrim. 

Het woord ‘pelgrim’ kennen wij in de betekenis van een bedevaartganger. Het woord komt uit het 

Latijn en wordt daar peregrinus genoemd. Letterlijk betekent dit: iemand die door of langs de 

akkers trekt. In het Middelnederlands werd een pelgrim ook wel peregrijmen of pellegrijm ge-

noemd. Van dit laatste is ons woord pelgrim afgeleid. Een pelgrim is dus heel letterlijk iemand 

die op pad gaat en langs velden en akkers trekt, op weg naar een religieuze bestemming. 

Pelgrimeren – het op pelgrimstocht gaan – is al zo oud als er godsdiensten bestaan. Reizen 

naar heilige plaatsen geeft gelovigen het gevoel dichter bij het goddelijke te komen. In veel ge-

vallen is de reis er naartoe – het onderweg zijn – vaak zelfs belangrijker dan de aankomst op de 

plaats van bestemming. 

Het Latijn kent ook het woord peregrinatio. Dit woord heeft meer betekenissen die wel allemaal 

verband met elkaar houden. Zo wordt met peregrinatio de pelgrimstocht zelf bedoeld, maar het 

werd in de middeleeuwen ook gebruikt voor de keuze van monniken om bij wijze van boetedoe-

ning vrijwillig in ballingschap te gaan. Daarnaast komt het woord ook voor als aanduiding voor 

het reisverslag van een pelgrimstocht. Veel hedendaagse pelgrims voelen nog steeds de be-

hoefte om de belevenissen en ervaringen die ze onderweg langs de akkers opdoen op papier te 

zetten. 

Vakantie 

Tijd van ontspanning 
en herbronning. 
Tijd van aandacht voor elkaar. 
Tijd misschien ook voor aandacht 
voor waar we zo weinig aan toekomen… 
Een moment van rustig gebed 
in een dorpskerk waar we toevallig langskomen. 
Een kaarsje voor degenen 
die noodgedwongen niet op vakantie kunnen. 
Vakantietijd: tijd voor elkaar en tijd voor God… 
Gezegende vakantietijd! 



Kerkbestuur Gulpen 
Voorzitter  Pastoor Bronneberg Tel. 043-4501226 
Secretaris  Mevr. E. Jongen-Badenbroek Tel. 043-4501048 
Penningmeester  Mevr. L. Wouters, Tel. 043- 4504946 
Overige leden  Dhr. H. Laeven. 043-4503750 (kerkgebouwbeheerder) 
   Dhr. M. Frijns .043-4504320 (kerkhofbeheerder)  
Kostergroep  Mevr. B. Kerschgens Tel. 043-4502841  
   Dhr. H. Pinkers Tel. 06 81722929  
Parochiekantoor Mevr. H. Vonken  Tel. 043-4501226 
Parochiezaal  Mevr. Fieny. Steins 06-15031212 
 
Parochiecentrum Gulpen Kapl. Pendersplein 10, 6271 BV  Gulpen 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Tel. 043-4501226  email: st.petrusgulpen@home.nl 

 
Bankrekeningnr. Gulpen  NL79RABO011.78.02.999 

Kerkbestuur Wijlre  
Voorzitter Pastoor Bronneberg Tel 043-4501226 
Secretaris Mevr. A. Huveneers-Franssen Tel. 043-4502261 
Penningmeester Mevr. C. Van Wersch-Huynen Tel. 043-4591406 
Lid   Dhr. R. Grooten Tel. 043-8512766 
   Dhr. J. vd Hove Tel 06-40174407    
 (kerkhofbeheerder) 
Bloemsiergroep  Mevr. D. Donners Tel 06 22971879 
Kostergroep  Mevr. G. Nacken-Kersten Tel. 043-4503292  
   Dhr. J. Mullenders Tel. 043- 4592091 
   Dhr. J. Vleugels Tel. 06-36140461 
 
Parochiecentrum Wijlre Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre 
Openingstijden: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur en donderdag van 19.00 - 
20.00 uur. 

Tel. 043-4500008  (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl 

Bankrekeningnr. Wijlre   
kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770 
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720  
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431  

Algemene informatie 
Parochie geestelijken 
Pastoor-deken P. Bronneberg Kapl.Pendersplein 10 6271 BV Gulpen 

Tel. 043 4501226 of 06 23325938 email: pbronneberg@ziggo.nl 

Diaken A. Bessems Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl 

Tarieven voor de misintenties:  

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten  € 22,50 

Website:  www.parochiegulpen.nl     www.parochiewijlre.nl 

Aanleverdatum misintenties 
Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van 
de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld 
moeten worden. 
We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publi-
ceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet 
meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de 

vieringen.  

Vervallen missen  
Indien er door de week ’s-morgens een uitvaart is, zal de geplande H. Mis op die dag komen te 

vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties. 

Doopsel 
Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met  
diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag aansluitend aan de H. 

Mis of om 13.00 uur.  


