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15 augustus – Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 

Wie op een zomeravond van Maastricht naar Vaals 
rijdt, ziet het meteen: het verlichte Mariabeeld op de 
Gulpenerberg en de stralend verlichte kerk van Vij-
len. Deze twee markante bakens in het Limburgse 
landschap verwijzen op een bijzondere manier naar 
Maria, die ons steeds weer leidt naar haar Zoon, 
Jezus Christus. 
Op 15 augustus viert de Kerk het Hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming. In Gulpen was het lange 
tijd gebruikelijk om na de Hoogmis in processie, 
biddend, naar het Mariabeeld op de Gulpenerberg te 
trekken. Een traditie die op een bepaald moment 
bijna verloren ging. Zo’n tien jaar geleden bestond 
de groep die deze tocht nog maakte uit slechts zes 
mensen. Toch bleven zij trouw en hielden de devotie 
in stand. 
Bij het Mariabeeld vroegen zij zich af hoe deze 
mooie traditie nieuw leven ingeblazen kon worden. 
Er werd voorgesteld om voortaan elk jaar op 15 au-
gustus een Eucharistieviering te houden bij het 
beeld. Het toenmalige kerkbestuur én pastoor Clerx 

stemden hier graag mee in. 
Sindsdien wordt – bij goed weer – op het feest van Maria Tenhemelopneming jaarlijks de Heilige 
Mis gevierd bij het Mariabeeld op de Gulperberg. Afgelopen jaar kwamen er meer dan 100 gelovi-
gen uit het hele dekenaat bijeen. Het is een bijzonder moment van gebed, ontmoeting en geloofs-
verdieping. 
Ook dit jaar nodigen wij u van harte uit om samen te komen op deze heilige plaats. Tijdens de vie-
ring willen wij de Heer danken dat Hij zijn en onze hemelse Moeder als eerste liet delen in de verrij-
zenis. We bidden ook dat wij allen eens mogen delen in diezelfde verrijzenis. 
Zoals de traditie het wil, zal tijdens deze viering ook de kroedwusch worden gezegend — een 
waardevol symbool van zegen en bescherming. 
Moge de deelname groot zijn, zodat wij samen deze traditie in ere kunnen houden en de verbon-
denheid met Maria en haar Zoon mogen verdiepen. De viering begint om 11.00 uur. 
Fons Bessems, Diaken 

Afscheid Pastoor-Deken Bronneberg 

Na vele jaren van toewijding aan onze parochie, nemen we op zondag 24 augustus afscheid van 
pastoor-deken Bronneberg. Om 14.30 uur vieren we samen een Heilige Mis in de parochiekerk van 
Wijlre. Dit wordt een bijzonder moment van dankbaarheid en verbondenheid. Aansluitend is er een 
receptie in het Wielderhoes, waar iedereen van harte welkom is om persoonlijk afscheid te nemen 

en hem te bedanken voor alles wat hij voor onze gemeenschap heeft betekend. 

De harmonie en schutterij van Wijlre verlenen hun medewerking aan deze bijzondere middag. We 
hopen velen van u daar te mogen begroeten om samen stil te staan bij het werk en de persoon van 

pastoor-deken Bronneberg. 



Bisschop incognito met politie op pad 

Vanaf 15 augustus vervalt de H.Mis op zaterdag!! 
(Reeds opgegeven misintenties op zaterdag worden verplaatst naar de zondag) 
 
Vrijdag 1 augustus H.Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar 
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie 
18.00 uur: Uitstelling Allerheiligste en aanbidding  
19.00 uur: t.e.v. ‘t H.Hart uit dankbaarheid 
Zondag 3 augustus Achttiende Zondag door het jaar 
11.00 uur: jrd ouders Leroy-Straaten en ouders Ronken-Martinussen; jrd ouders Hamaekers-
Leroy tevens tiv  overledenen van de familie;  
Guus en Mariëtte Alberts-Pinckaers (col); Jef Wouters (col); Lambert Kerschgens (col); Jean 
Wouters (col); Dien Claessens-Hustings (col) 
Vrijdag 8 augustus H.Dominicus, priester 
19.00 uur: voor het welzijn van onze parochianen 
Zondag 10 augustus Negentiende Zondag door het jaar 
11.00 uur: Maria Pinkers-Mobers; Lena Lukassen-Limpens (col) 
Vrijdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming 
11.00 uur: uit dankbaarheid bgv 65-jarig huwelijk Jacques en Leny Braken-Geurts; Bert Star-
mans; Mieta Ubachs-Vliegen (col);  
Gunther Böhmer en zoon Richard; Ton Olislagers; Reggie Duijvekam-van Iersel;  
om zegen voor het Dekenaat op voorspraak van Maria (Maria-comité) 
(Wij zullen deze H.Mis vieren bij het beeld van Maria op de Gulpenerberg. Tenminste als de 
weersomstandigheden dit toelaten) 
Zegening (Kroedwusj) 
Zondag 17 augustus Twintigste zondag door het jaar 
11.00 uur: Zuster Teunissen tevens tiv overledenen familie Teunissen-Smits (st) 
Vrijdag 22 augustus H.Maagd Maria, Koningin 
19.00 uur: voor de zieken die lijden, dat zij deze weg niet alleen hoeven te gaan 
Zondag 24 augustus Eenentwintigste Zondag door het jaar 
11.00 uur: Ellen Jongen-Badenbroek (col); ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-
Cremers (st); Mieta Ubachs-Vliegen (col) 
Vrijdag 29 augustus Marteldood H.Johannes de Doper 
19.00 uur: om moed en sterkte voor hen die aan den lijve ondervinden dat zij hun christelijk ge-
loof niet meer openlijk kunnen belijden 
Zondag 31 augustus Tweeentwintigste Zondag door het jaar 
11.00 uur: jrd ouders Voncken-Bertram tevens tiv overleden familieleden; jrd ouders Bisschops-
Didden en zoon Wilbert (st); 
Dinie Widdershoven tevens tiv ouders Widdershoven-Schnackers en overledenen van de familie 
(st); Maria Didden-Gouders (col) 
 
Familieberichten 
Overleden 
op 8 juli 2025 John Lukassen, 65 jaar 
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede 

Om de Limburgse samenleving goed te leren kennen en van binnenuit begrijpen, legt bisschop Ron 

van den Hout allerlei werkbezoeken af. Zo draaide hij donderdag 3 juli in Roermond incognito een 

avonddienst mee met wijkagent John van den Beuken. 

Deze nam hem onder andere mee naar de meldkamer van het Outletcenter in Roermond, waar 

dagelijks zo’n vijftienduizend bezoekers komen en waar veiligheid een belangrijke rol speelt. Tijdens 

de rit met de surveillancewagen door de stad was de bisschop er getuige van dat de politie ook 

regelmatig moet optreden om te voorkomen dat mensen die als ‘verward’ te boek staan voor zich-

zelf of anderen problemen veroorzaken. 

“Alleen al tijdens deze ene surveillancedienst heb ik diverse schrijnende situaties gezien,” aldus de 

bisschop na afloop. “Ik had me dat niet zo gerealiseerd, maar er zijn heel wat raakvlakken tussen de 

politie en het pastorale werk. Het was heel goed om dat een keer mee te maken.” 



Jaarlijkse Bedevaart naar Banneux  op 28 augustus 2025 

Je moet het maar weten: waar komt het pauskruis vandaan? 

Wijziging tijden vieringen 

Op donderdag 28 augustus 2025 vindt de jaarlijkse bedevaart naar Banneux plaats voor alle paro-

chies binnen het dekenaat Gulpen. Dit bijzondere moment van bezinning, ontmoeting en gebed 

staat dit jaar in het teken van het thema: 

“Pelgrims van Hoop.” 

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspirerende dag.  

Kosten: busreis: €22,50+ lunch €17,50 

 

Aanmelden of informatie kan tot 3 augustus 2025.  

Gulpen 

Fieny Steijns – 06-15031212 

Parochiezaaltje, Kapelaan Pendersplein 10, na de H. Mis op zondag 

Parochiekantoor op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Wijlre: 

Jan Mullenders – Breulsweg 8, Wijlre – 043-4592091 

Jos Vleugels – Knipstraat 20, Wijlre – 06-36140461 

In het kader van de “wissel van de wacht” zijn de gezamenlijke kerkbesturen samengekomen om 
een schema van vieringen op te zetten voor de komende periode. Het vertrek van pastoor-deken 
Bronneberg zal immers tijdelijk opgevangen moeten worden door beide kapelaans en de emeriti 
priesters. Daarom is besloten om per 15 augustus a.s. de H.Mis in Gulpen op zaterdag en de H. 

Mis in Wijlre op donderdag te laten vervallen. 

Pauskruisjes zijn een begrip in Limburg. In de jaren tachtig 

en negentig van de vorige eeuw zijn er door het bisdom 

Roermond duizenden van verspreid. De kleine kruisjes wa-

ren een kopie van het kruis dat toenmalig paus Johannes 

Paulus II in vieringen altijd als herdersstaf gebruikte. Bij de 

inauguratie van de nieuwe paus Leo XIV dook het bekende 

pauskruis ineens weer op. Waar komt dit kruis vandaan? 

Anders dan bij bisschoppen is de herdersstaf die de paus 

tijdens liturgische plechtigheden draagt geen kromstaf, 

maar een kruisstaf. Deze wordt ook wel ‘ferula’ genoemd. 

Oorspronkelijk was het zelfs een driearmig kruis. Johannes 

Paulus II had een duidelijke voorkeur voor de staf met het 

zilveren pauskruis. Zozeer zelfs dat veel mensen denken 

dat die staf voor hem gemaakt is, maar dat is niet zo. 

De staf met de tengere Christus op het kromgebogen kruis werd in 1963 gemaakt voor paus Pau-

lus VI, vlak na zijn verkiezing tot paus. Deze ferula is een ontwerp van de Italiaanse kunstenaar 

Raffaele (Lello) Scorzelli. Paulus VI gebruikte hem voor het eerst tijdens de slotzitting van het 

Tweede Vaticaanse Concilie op 8 december 1965, dit jaar precies 60 jaar geleden. 

Sinds dat moment wordt de kruisstaf door pausen gebruikt zoals bisschoppen hun kromstaf gebrui-

ken. Vóór die tijd was het gebruikelijk dat deze bij liturgische plechtigheden voor de paus uit werd 

gedragen. Alleen bij een kerkwijding droeg de paus het kruis zelf om daarmee driemaal op de deur 

te kloppen en volgens een oude traditie letters op de grond te tekenen. 

Het opvallend realistische, kromgebogen pauskruis van Paulus VI wil de kern van het christelijke 

geloof uitdrukken: dat God door zijn Zoon mens is geworden zoals wij, dat Hij heeft geleden en is 

gestorven aan het kruis om ons te redden en ons eraan te herinneren hoe onmetelijk zijn liefde 

voor ons is. Alle pausen sinds Paulus VI hebben bij bepaalde gelegenheden deze kruisstaf ge-

bruikt. Johannes Paulus II heel veel, maar ook Benedictus XVI, Franciscus en nu Leo XIV.  Er be-

staan er overigens drie van: het origineel en twee lichtgewicht kopieën. 



 

Paus Franciscusgroep helpt 

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te 

bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt 

de voicemail in, bellen we altijd terug. 

06-44377571 
Wij helpen onder andere bij: 

Kleine klusjes in en rondom het huis. 

Invullen van formulieren voor gemeente en belastingdienst. 

Aanvragen van gemeentelijke regelingen en kostenreductie 

(bv jeugdsport- en cultuurfonds). 

Ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek. Bezoek voor een praatje of samen 

wandelen. 
Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. 

Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden. 

Spreuken 

Gespreksavonden zondag evangelies 

De doopvoorbereiding vindt om de twee maanden plaats op woensdag om 19.30 uur in het paro-
chiecentrum te Gulpen. Voor 2025 zijn dat de volgende datums: 13 augustus, 15 oktober en 17 
december. 

Wijziging openingstijden parochiecentrum Wijlre 

Vakantie gedicht 

Vanaf 1 juli is het parochiecentrum aan de Holegracht 27 op dinsdag geopend van 9.30 tot 11.00 
uur. 

De donderdagavond vervalt dan.  U kunt missen ook per mail bestellen op gertrudis@hetnet.nl 

Doopvoorbereiding 

Spreuk van de maand. 
Niet iedere dag zal goed zijn, maar er zit wel iets goeds in iedere dag. 
 
Weerspreuk 
Begin augustus zonneschijn, dan zal ‘t een strenge winter zijn. 

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op donderdag 11 september  om 19.30 uur in het paro-

chiezaaltje van Gulpen. U bent van harte welkom! 

Dit is de tijd die Gij ons gunt 
om te genieten van uw wijsheid: 
‘Kijk naar de vogels in de lucht, 

de lelies op het veld!’ 

De drukte van de dagen 
de zorgen, zoveel leed 
deden uw hartsgeheim vervagen 

dat er een Vader is die zorgt en waakt. 

Zijn Rijk van samen- zijn is zoveel rijker 
dan onze bange jacht. 
Aan kinderen, verwonderd,dan onderling  
verbonden geeft Hij zomaar, zowaar zijn Konink-
rijk Door Michel T’Joen, pr 

Bron: Middelares en Koningin 

Tentoonstelling oude liturgische kleding 

In de sacristie-kasten van klooster Wittem ligt een groot aantal oude liturgische kledingstukken: 
kazuifels, dalmatieken, koorkappen, enz. Kleding die vandaag de dag niet meer gedragen wordt in 
vieringen, omdat ze behoorde tot een andere tijd. Maar het is wel heel mooie en bijzondere kleding, 

met hand geborduurde afbeeldingen en motieven vol betekenis. 

Een deel van deze liturgische kleding wordt uit de kasten gehaald om in Scala tentoongesteld te 
worden van zaterdag 9 tot en met zondag 24 augustus. 
Tijd: alle genoemde dagen van 9.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang. U kunt vrij naar binnen lopen. 
 Pelgrimsoord Klooster Wittem, Wittemer Allee 34 6286 AB Wittem 
043 4501741, www.kloosterwittem.nl 

mailto:gertrudis@hetnet.nl


Wie helpt de kerktorenrestauratie van Wijlre rond te maken? 

Vanaf 15 augustus vervalt de H. Mis op donderdag 
Zaterdag 2 augustus Ziekencommunie 
Zondag 3 augustus 9.30 uur 
Ouders Math en Jeanne Didden-Lousberg 
Dinsdag 5 augustus  9.00 uur 
Donderdag 7 augustus 9.00 uur 
Voor vrede op aarde 
Zondag 10 augustus 9.30 uur 
Bertine Vleugels-Plum (col); Piet en Jeanne Habets- van Can (col); Wim Speetjens (col) 
namens de schutterij voor overleden schuttersbroeder Paul de Wit 
Dinsdag 12 augustus  9.00 uur 
Voor de eenzamen 
Donderdag 14 augustus 9.00 uur 
Voor de zieken 
Vrijdag 15 augustus 11.00 uur Gulpenerberg 
Zondag 17 augustus 9.30 uur 
Jrd Jan en Annie Cobbenhagen-Ortmans; jrd Netty Herberigs; Hans en Iet Henrotte (col); Jo Daut-
zenberg en ouders; Gerda Wijnants-Coonjers (col); José van Deursen-Vankan; Els Scheeren-
Henrotte (col); Jo van den Boorn (col); Maria Hagelstein 
Dinsdag 19 augustus 9.00 uur 
Voor de ouderen 
Zondag 24 augustus 14.30 uur Afscheid deken P. Bronnenberg 
zeswekendienst Paul de Wit; jrd. Julie Limpens; Mia Kuijpers- Schoonbrood (col); Keet Jennekens-
Heiligers (col); Leo Schijns 
Dinsdag 26 augustus  9.00 uur 
Voor de wereldleiders 
Donderdag 28 augustus Bedevaart naar Banneux 
Zondag 31 augustus 9.30 uur 
Voor levende en overleden leden van S.V. Geuldal 
 
Familieberichten 
 
Overleden 
23-06-2025 Paul de Wit, 58 jaar 
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede 

In mei is de kerktorenrestauratie feestelijk afgesloten met het terugplaatsen van de haan op de 
kerktoren. Veel mensen hebben de kerktoren beklommen en een replica van de haan van onze 
kerktoren besteld en hiermee de restauratie financieel ondersteund. Het financiële plaatje is nog 

niet helemaal rond maar de wijzerplaten van onze kerktoren zijn dat wel. 

Verschillende mensen hebben hun interesse getoond in deze wijzerplaten en het kerkbestuur heeft 
besloten de wijzerplaten bij opbod te verkopen om de kerktorenrestauratie (meer) rond te krijgen. 
De diameter van de wijzerplaten is 150 cm en het gewicht ongeveer 25 kg. De wijzerplaten zijn 
aangebracht op verzinkt staal op een stalen frame en dateren uit 1925. De wijzerplaten bevatten 

restanten van de zwarte laklaag en bladgouden cijfers.  

Wanneer u helemaal bij de tijd wilt zijn en graag in het bezit wilt komen van een van deze unieke 
wijzerplaten, kunt u een bod uitbrengen in een gesloten enveloppe. Schrijf voorop op de enveloppe 
“wijzerplaten”. De gesloten enveloppe kunt u met uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 
en uw bod deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum aan de Holegracht 27 in Wijlre. 
Inschrijven kan tot 1 oktober 2025. Daarna zullen de wijzerplaten aan de hoogstbiedende worden 
verkocht. Tevens zijn er 4 roodgeverfde houten luiken uit de torenspits te koop. Ook daar kunt u 
een bod op doen. 

Helpt u ons mee om de kerktorenrestauratie financieel rond te maken? 

 



Algemene informatie 

Parochie geestelijken 
Administrator: Vins Siju Bysingh Tel 0434511243 of 06-18242777 
Diaken A. Bessems Tel. 06 30895430 email:fbessems@ziggo.nl 
 
Tarieven voor de misintenties:  

Weekdagen € 10,—; Weekenddiensten  € 22,50 

 
Website:  www.parochiegulpen.nl     www.parochiewijlre.nl 
 
Aanleverdatum misintenties 
Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van 
de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties ver-
meld moeten worden. 
We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te pu-
bliceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet 
meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de 
vieringen.  
 
Vervallen missen  
Indien er door de week ’s-morgens een uitvaart is, zal de geplande H. Mis op die dag komen te 
vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties. 
Doopsel 
Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met  
diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag om 13.00 uur.  
 
Kerkbestuur 
Vanaf 1 januari 2022 is het kerkbestuur van de parochies Gulpen en Wijlre een personele unie. 
De leden van het kerkbestuur van de parochies Gulpen en Wijlre zijn: 
Voorzitter   
Secretaris Mevr. A. Huveneers-Franssen Tel. 043-4502261 
Penningmeester Mevr. C. Van Wersch-Huynen Tel. 043-4591406 
Overige leden Dhr. M. Frijns .043-4504320 (kerkhofbeheerder Gulpen)  
 Dhr. J. vd Hove Tel 06-40174407, (kerkhofbeheerder Wijlre) 
 Dhr. R. Grooten Tel. 043-8512766 
 Dhr. K. Donners Tel. 06-22290092 
 
Parochie Gulpen algemeen 
Kostergroep Mevr. B. Kerschgens Tel. 043-4502841  
 Dhr. H. Pinkers Tel. 06 81722929  
Parochiekantoor Mevr. H. Vonken  Tel. 043-4501226 
Parochiezaal Mevr. Fieny Steins 06-15031212 
 
Parochiecentrum Gulpen 
Kapelaan Pendersplein 10, 6271 BV  Gulpen 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Tel. 043-4501226  email: st.petrusgulpen@home.nl 
 
Bankrekeningnr. Gulpen  NL79RABO011.78.02.999 
 
Parochie Wijlre  algemeen 
Bloemsiergroep   Mevr. D. Donners Tel. 06 22971879 
Kostergroep  Mevr. G. Nacken-Kersten Tel. 043-4503292  
  Dhr. J. Mullenders Tel. 043- 4592091 
 Dhr. J. Vleugels Tel. 06-36140461 
 
Parochiecentrum Wijlre  
Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre 
Openingstijd: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur. 
Tel. 043-4500008  (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl 
Bankrekeningnr. Wijlre   
kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770 
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720  
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431  
Allen t.n.v RK Kerkbestuur St Gertrudis 
 

Parochie Gulpen 


