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December: van verwachten naar vreugde! 

 

De decembermaand is elk jaar weer een tijd van licht en verwachting. Buiten is het donker, de 
dagen kort, maar binnen branden kaarsen die warmte brengen. En zo is het eigenlijk ook met ons 
geloof: midden in de donkere momenten van ons leven mogen we vertrouwen dat er licht is: dat er 
altijd Iemand is die met ons meegaat. 
Nu Kerstmis nadert, vieren we de komst van nieuw licht, een teken van hoop midden in onze we-
reld. In een klein kind werd Gods liefde voor ons zichtbaar: een kind in een kribbe, Gods eigen 
Zoon werd geboren. Daar, in de eenvoud van Bethlehem, laat God zien dat Hij mens wil worden 
tussen mensen. Niet ver weg, maar dichtbij in onze vreugde en verdriet, in onze zorgen en ver-
wachtingen. 
 
Kerst nodigt ons uit om ook zelf dat licht te zijn: een vriendelijk woord, een beetje aandacht, een 
bezoekje aan iemand die zich eenzaam voelt. Het zijn deze kleine gebaren die de wereld lichter 
maken. Want het echte kerstlicht schijnt niet alleen in kerstbomen of in de mooi versierde straten 
en huizen, maar vooral in de harten van mensen die omzien naar elkaar. 
 
En dit wens ik u van harte toe: moge dit kerstfeest voor ieder van ons een tijd zijn van vrede en 
verwondering. Dat we opnieuw iets mogen voelen van de warmte waarmee God naar ons omziet. 
En dat het licht van Kerst ook in het nieuwe jaar mag blijven branden in onze gezinnen, onze ge-
meenschap en in ons hart. 
 
Ik wens u, en allen die u dierbaar zijn, mede namens kapelaan Jerry en kapelaan Kessels, een 
zalig Kerstfeest en een gezegend nieuw jaar,vol vrede, licht en liefde. 
Patrick Lipsch, pastoor-deken 



Woensdag 24 december Gezinskerstviering 
19.00 uur: jrd Jef Mullenders tevens tiv Tiny 
Mullenders-Steijns en Pierre Steijns en Math 
Monsewije; Nico Hamaekers 
Opgeluisterd door Popkoor Galou 
22.30 uur: Nachtmis voor vrede op deze we-
reld 
Mis wordt opgeluisterd door Emma Wouters 
onder begeleiding van Chris Wouters 
Donderdag 25 december Kerstdag 
11.00 uur: jrd Wiel van Ham; overledenen fami-
lie Aussems-Fouarge en overledenen familie 
Hick-Boon (st); Lambert Kerschgens (col); Jean 
Wouters (col); ouders Mathieu en Elly Gerric-
kens-Peeters tevens tiv alle overledenen van 
de familie Gerrickens-Peerboom; Antoinette 
Sieben-Coenjaerts en overleden familieleden; 
Marcel In de Braek, ouders In de Braek-Meijs 
en ouders Leveau-George; ouders Schols-
Collin en kinderen; Paul Brouns; John Zink, 
overleden ouders Zink-Vluggen, broers en zus 
en overleden ouders Thewissen-Krotwaar, 
broers en zussen; ouders Hub Wenders en 
Leontina Wenders-Sluysmans, grootouders 
Sluysmans-Moonen en grootouders Wenders-
Meijs; Guillaume Custers en ouders Hopper-
mans-Schijns; Jo Heunen; ouders Clé en Ria 
Cobbenhagen-Küttschrutter; Wiel de Bie 
Mis wordt opgeluisterd door sopraan Kelly 
God onder begeleiding van Ward Vlasveld 
Vrijdag 26 december H.Stefanus (2e Kerst-
dag) 
11.00 uur: jrd Bert Starmans; jrd Hub Jacobs 
(st); jrd Guillaume van den Heuvel; jrd Frans 
Simons tevens tiv Pierre Simons; jrd Peter 
Coumans; jrd Peter en Fieny Bischoff-
Mousset; ouders van der Heijden-Blezer; ou-
ders Mathieu en Erna Debougnoux-Bröcheler; 
ouders Lemmerling-Jacobs en Maria, John en 
Fred en ouders en kinderen Lousberg-de 
Lamboy; John Lukassen (col); Lena Lukassen
-Limpens (col); Ton Olislagers, ouders Olisla-
gers-Nix en ouders van Eummelen-Driessen; 
Maria Didden-Gouders (col); Gunther Böhmer 
en zoon Richard; Paula Pinkers-Spiertz; ou-
ders Hamaekers-Leroy en overledenen van de 
familie; Tiny Jetten; Frans Schreuder; Heinz 
Jetten 
Mis wordt opgeluisterd door Mannenzangvere-
niging St.Caecilia onder leiding van Renate 
Rothbauer 
 

Zondag 28 december H.Familie, Jezus, Maria, 
Jozef 
11.00 uur: Wiel Boon (col) 
Woensdag 31 december 
19.00 uur: overleden- en levende collectanten 
St.Petrus-parochie 
Donderdag 1 januari H.Maria, Moeder van 
God 
11.00 uur: Lambert Kerschgens; Jean Wouters 
(col) 
Vrijdag 2 januari 
19.00 uur: tev 't H.Hart uit dankbaarheid  
Zondag 4  januari Openbaring des Heren 
11.00 uur: zeswekendienst Frans van Keeken; 
jrd overleden ouders Jacobs-Leenaerts; jrd 
ouders Claassens-Jacobs; jrd ouders Wiel De 
Bie en Finny De Bie-Voncken; Guus en Mari-
ëtte Alberts-Pinckaers (col); Jef Wouters (col); 
ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-
Cremers (st);  
Vrijdag 9 januari  
19.00 uur: voor onze Paus en Bisschoppen 
Zondag 11 januari Doop van de Heer 
11.00 uur: jrd Math Bartholomée en Riet Bart-
holomée-Bollen (st); jrd Rector Guillaume 
Kroonen (st); jrd Jos Hautvast (st); jrd ouders 
Conraads-van Loo tevens tiv overleden kin-
deren (st); Anny Debougnoux-Hautvast (col) 
tevens tiv Louis Debougnoux; levende- en 
overleden bewoners van de Burgemeester 
Teheuxweg 
Vrijdag 16 januari  
19.00 uur: voor al onze vrijwilligers 
Zondag 18 januari 2e zondag door het jaar A 
11.00 uur: ouders Mathieu en Mayke Zink-
Beijer (st); Lena Lukassen-Limpens (col) 
Vrijdag 23 januari  
19.00 uur: voor onze zieken 
thuis en in verpleeghuizen 
Zondag 25 januari 3e zondag door het jaar A 
11.00 uur: jrd Tonnie Kockelkoren-de Bruin 
tevens tiv ouders Kockelkoren-Blume; Dinie 
Widdershoven (st) 
Vrijdag 30 januari 
19.00 uur: voor de wereldvrede en haar leiders 
  
Familieberichten 
Overleden 
op 4 december 2025 Zus Starmans-Fouarge,  
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 

Heilige Missen op weekdagen 

Tijdens de wintermaanden zijn de Heilige Missen in Gulpen in de sacrestie.  De aanbidding van het 
Allerheiligste op de eerste vrijdag van de maand kan dan niet plaatsvinden. 



Lezing ‘De aantrekkingskracht van Lourdes’  

Barmhartigheidsviering in de Advent 

Maandag 22 december om 19.00 uur in dePetruskerk, Gulpen 
 
In de drukte van december nodigen wij u van harte uit om even stil te staan bij uw leven en uw 
voorbereiding op Kerst. Op maandag 22 december om 19.00 uur komen we samen in de Pe-
truskerk in Gulpen voor een barmhartigheidsviering in Taizé-sfeer.  Geniet van eenvoudige lie-
deren, korte gebeden en tijd voor uzelf. 
Gods barmhartigheid staat centraal tijdens deze viering. Er is een moment van aanbidding, waarin 
u in stilte bij Christus mag verblijven en Hem alles kunt toevertrouwen. Ook kunt u het sacrament 
van boete en verzoening ontvangen op een rustige en respectvolle manier, met tijd voor een per-
soonlijk gesprek en vergeving die bevrijdt. 
Wij hopen dat deze avond u rust en ruimte in uw hart brengt terwijl, we samen op weg zijn naar 
Kerst. U bent welkom om binnen te stappen, te bidden, te zingen of gewoon aanwezig te zijn. 
Wees van harte welkom! 

Op woensdag 28 januari zal Matheu Bemelmans (hoofdredacteur van het “Magazine voor de Pel-
grim” en een zeer frequent bezoeker van Lourdes) een informatieve lezing geven over het bekende 
en geliefde bedevaartsoord Lourdes. Hij vertelt over de geschiedenis van Lourdes, de verschijnin-
gen en over de grote aantrekkingskracht van Lourdes voor bedevaartgangers en vrijwilligers. De 
lezing begint om 19:30 in het parochiecentrum in Gulpen, Kapelaan Pendersplein 10 in Gulpen. U 

bent van harte welkom, de toegang is gratis! 

Beste parochiaan, 

In deze tijd van het jaar, waarin het grootste deel van het nieuwe jaar nog voor ons ligt kijken we vol 
verwachting uit naar alles wat het komende jaar voor ons in petto heeft.  Natuurlijk richten we ook 
graag onze blik op de toekomst van onze geloofsgemeenschap, een toekomst die we samen vorm-

geven. 

Ons kerkgebouw, een plek van rust en bezinning, is het hart van onze gemeenschap. Hier komen 
we samen in de weekenden, om te vieren, te bidden en elkaar te steunen.  Hier vieren we de sacra-
menten, zoals het huwelijk, een moment van vreugde en verbondenheid, en de doop, een teken 
van nieuw leven en hoop.  Hier nemen we ook afscheid van onze dierbaren, met respect en liefde, 

en vinden we troost in de wetenschap dat zij in Gods handen zijn. 

In onze kerk luisteren we naar het evangelie, een bron van inspiratie en wijsheid, en leren we hoe 
we dit in praktijk kunnen brengen, in grote en kleine daden van liefde en barmhartigheid. Maar bo-
venal mag onze kerk een plek zijn van ontmoeting, een warme plek waar we samen kunnen bidden, 
samen kunnen groeien in geloof en samen kunnen bouwen aan een netwerk van liefde en verbon-

denheid. 

Het is een plek waar we omzien naar elkaar, gedreven door de liefde die we van God ontvangen en 
die we graag met elkaar delen. Maar natuurlijk is de kerk ook een persoonlijke plek. Wat betekent 
de kerk voor u persoonlijk? Is het een plek waar u God vindt, een plek van rust en bezinning? Is het 
een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, waar u zich thuis voelt en waar u kunt delen in de vreug-
de en het verdriet van anderen? Is het een plek waar uw (klein)kinderen geloof, hoop en liefde ont-
vangen, een plek waar ze kunnen opgroeien in een warme en veilige omgeving? Voor velen is de 
kerk een toevluchtsoord, een plek om samen te zijn, tot rust te komen, een kaarsje te branden en te 

bidden voor degenen die ons dierbaar zijn. 

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de actie Kerkbalans 2026. Uw steun is onmis-
baar om ervoor te zorgen dat onze kerk ook in de toekomst van betekenis kan blijven zijn voor el-
kaar en voor onze samenleving. Gezien de stijgende kosten door inflatie, vragen we u, indien mo-
gelijk, uw bijdrage te verhogen.  Samen kunnen we bouwen aan de kerk van morgen, een kerk die 
openstaat voor iedereen, een kerk die inspireert, troost en helpt waar nodig. Uw gift aan de kerk is 
een geschenk aan God en aan onze gemeenschap, een teken van uw betrokkenheid en uw geloof. 
Door uw bijdrage kunnen we blijven werken aan een kerk die een bron van licht, hoop en liefde is 

voor iedereen. 

We zijn u ontzettend dankbaar voor uw betrokkenheid en steun. Samen kunnen we het licht van 

geloof, hoop en liefde brandend houden in onze gemeenschap, nu en in de toekomst. 

Met warme groet en een hartelijke dank voor uw gulle gave! 

Patrick Lipsch, pastoor-dekenpastoor 

Actie Kerkbalans 



 

Nieuwe tarieven voor misintenties per 1 januari 2026 

Paus Franciscusgroep helpt 

Thuis communie 

Inspiratie dag Beweging van hoop op #Hopeful Friday 

Per 1 januari 2026 worden de tarieven voor misintenties binnen onze parochie aangepast. 
 De nieuwe bedragen zijn als volgt: 

€ 15,— voor misintenties tijdens de weekdagen, 

€ 25,— voor misintenties op zondagen en feestdagen. 

Deze aanpassing is noodzakelijk vanwege de stijgende kosten waarmee onze parochies te maken 
hebben. Daarnaast helpt het ons om de pastorale zorg en het onderhoud van onze kerken ook in de 
toekomst goed te kunnen blijven waarborgen. Door deze aanpassing ontstaat er ook uniformiteit 
tussen de diverse parochies in ons dekenaat. 

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te 

bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt 

de voicemail in, bellen we altijd terug. 

06-44377571 
Wij helpen onder andere bij: 

Kleine klusjes in en rondom het huis. 

Invullen van formulieren voor gemeente en belastingdienst. 

Aanvragen van gemeentelijke regelingen en kostenreductie 

(bv jeugdsport- en cultuurfonds). 

Ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek. Bezoek voor een praatje of samen 

wandelen. 
Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. 

Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden. 

De thuis communie voor Kerstmis zal in Wijlre plaatsvinden op zaterdag 20 december vanaf 

9.00uur en in Gulpen op maandag 22 december vanaf 9.00 uur. 

In de maand januari is er geen thuis communie. 

Kent u #Hopeful Friday al? Dit is de vrijdag vóór Blue Monday. Van die derde maandag in januari 
wordt gezegd dat het de meest depressieve dag in het jaar is. Om dit te ontkrachten, introduceert 
de Beweging van hoop op de vrijdag ervóór: #Hopeful Friday! Niks depressiviteit, maar een dag van 
hoop! 
De beweging van hoop is tijdens het afgelopen Heilig Jaar in het leven geroepen om te laten zien 
hoeveel hoop er in de samenleving is, hoeveel hoopvolle dingen er gebeuren, welke verhalen van 
hoop mensen te vertellen hebben. Afgelopen najaar is er zelfs een verhalenwedstrijd uitgeschre-
ven: wie vertelt het mooiste, indrukwekkendste of ontroerendste verhaal van hoop? 
De verhalen konden tot 31 december worden ingestuurd. Op #Hopeful Friday vrijdag 16 januari 
wordt bekend gemaakt wie de prijs gewonnen heeft. Tijdens de tweede inspiratiedag van de Bewe-
ging van hoop maakt de jury de winnaar bekend. Iedereen die zich wil aansluiten bij de Beweging 
van hoop is van harte welkom tijdens deze inspiratiemiddag. Naast de prijswinnaars worden er ook 
projecten van hoop voorgesteld en zijn er diverse inspirerende sprekers, onder wie oud-gouverneur 
Theo Bovens. 
Iedereen die ook na het Heilig Jaar hoop wil blijven uitdragen, is van harte welkom tijdens de Inspi-
ratiedag op #Hopeful Friday. Kijk voor meer info op www.bewegingvanhoop.nl 
  

Doopvoorbereiding 2026 

Op de volgende woensdagen zal de gezamenlijke doopvoorbereiding voor onze 8 parochies plaats-
vinden in het parochiezaaltje te Gulpen aanvang 19.30 uur opn woensdag 21 januari, 18 maart, 20 
mei,15 juli, 16 september en 18 november. 
 
Bij voorkeur zal het doopsel plaatsvinden op zondag na de H Mis in Wijlre om 11 uur men in Gulpen  
om 12 uur. 

http://www.bewegingvanhoop.nl/


 

Je moet het maar weten 

Nieuwjaarsbijeenkomst in Wijlre 

Woensdag 24 december  
17.30 uur: Gezinsmis Els Scheeren-Henrotte 
(col), Ralph Vonken, Jan Limpens (col) 
21.00 uur: Nachtmis voor wereldvrede 
Solist Jo Essers en volszang 
Donderdag 25 december Kerstdag 
9.30 uur: jrd. Tonny Wetzels-Habets, Jo Daut-
zenberg en ouders, Rob Nacken en familie, 
Maartje en Bram,Piet en Jeanne Habets-van 
Can (col), Paul de Wit (col), Hein en Henri 
Hazen, Annie en Leo Schijns-Sijstermans (col), 
Piet Dautzenberg, 9e jrd Jo Driessen, ouders 
Hagelstein-Pieters en kinderen 
De dienst wordt opgeluisterd door het kerkelijk 
zangkoor 
Collecte voor het onderhoed van de kerk 
Vrijdag 26 december H.Stefanus (2e Kerst-
dag) 
9.30 uur Giel Ackermans, ouders Kurvers-
Notermans en Paul Wilders, Michel Scheepers 
en familie, Giel en Anna Lemmens-Kicken, 
Ouders Geelen-Pieters en Giel Geelen  
De dienst wordt opgeluisterd door een ensem-
ble van harmonie St Gertrudis 
Zondag 28 december H.Familie, Jezus, Maria, 
Jozef 
9.30 uur: Leo en Annie Schijns 
Dinsdag 30 december 
9.00 uur:voor de vrijwilligers in onze parochie 
Woensdag 31 december 
17.30 uur Voor de vrede 
 

Donderdag 1 januari Nieuwjaarsdag 
9.30 uur: jaardienst Leo Schijns, Rob Nacken en 
familie, Maartje en Bram, ouders Loozen-
Ackermans, dochters en schoonzonen 
Zondag 4 januari  
9.30 uur: 1e jaardienst Maike Ortmans-Bertrand, 
Wim Speetjens (col), Leo en Annie Schijns, Piet 
Lemmens (col) 
Kindernevendienst met als thema Driekoningen 
De dienst wordt opgeluisterd door het zangkoor 
Dinsdag 6 januari   
9.00 uur: voor de kerkelijke leiders 
Zondag 11 januari  
9.30 uur:Gerda Coonjers-Wijnants, ouders Maria 
Hameleers-Rademacher en Jozef Hameleers 
Dinsdag 13 januari   
9.00 uur: voor het behoud van onze aarde 
Zondag 18 januari  
9.30 uur: jaardienst Sjir en Gerda Wijnants-
Coonjers, Piet Habets (col), Leo en Annie 
Schijns, ouders Hagelstein-Pieters en kinderen 
De dienst wordt opgeluisterd door het zangkoor 
Dinsdag 20 januari   
9.00 uur: 
Zondag 25 januari  
9.30 uur:jaardienst Piet Dautzenberg, Els Schee-
ren-Henrotte (col), Paul de Wit (col),  
Dinsdag 27 januari   
9.00 uur: voor de jeugd van onze parochie 
Collecte voor het onderhoud van de kerk 
 

Op 1 januari bestaat er aansluitend aan de Heilige Mis van 9.30 uur de mogelijkheid om elkaar een 
zalig nieuwjaar toe te wensen in het pand Kicken. Het kerkbestuur verzorgt traditioneel, voor wafels 
en een drankje.  
U bent van harte uitgenodigd. 

Wat is de ‘Zondag van het woord van God’? 
Katholieken zijn van oudsher niet zo’n bijbellezers. Dat is meer iets voor protestanten. Wij hebben 
schilderijen en glas-in-loodramen, waarin Bijbelverhalen uitgebeeld worden. ‘De bijbel voor de ar-
men’ werden die kunstwerken vroeger ook wel genoemd. Dat was in een tijd waarin veel mensen 
niet konden lezen. 
In onze tijd is plaatjes kijken ook weer belangrijk geworden. Maar dan op mobiele telefoons en ta-
blets. Toch is het belangrijk om te lezen, om woorden tot je door te laten dringen. Zeker als die 
woorden van God komen. Daarom is een aantal jaren geleden door paus Franciscus een ‘Zondag 
van het woord van God’ in het leven geroepen. Dit jaar is dat op zondag 25 januari. Op die dag 
mogen we extra stilstaan bij de verhalen in de Bijbel. 
In elke eucharistieviering worden er stukjes uit de Heilige Schrift voorgelezen. Maar horen we ook 
echt wat er gelezen wordt? Snappen we wat er staat? Realiseren we ons dat die kleine stukjes tekst 
die we op zondag horen onderdeel zijn van een veel groter verhaal? Het is zeer de moeite waard 
om daar eens over na te denken. Ook voor katholieken. Daarom die ‘Zondag van het woord van 
God’! Pak eens de bijbel uit de kast en lees erin. Of kom op zondag naar de kerk, dan lezen we er 
samen in. 



Algemene informatie 

Parochie geestelijken 
Deken P. Lipsch. Tel 0434511243 of 0654761208. Mailadres: deken@lipsch.nl 
Kapelaan G. Kessels. Tel 0434501226 of 0642164867. Mailadres: gjhkessels@gmail.com 
Kapelaan Jerry. Tel 0686395896. Mailadres: jeromejerry92@gmail.com 
Diaken A.Bessems. Tel 0630895430. Mailadres: fbessems@ziggo.nl 
 
Kerkbestuur 
Vanaf 1 januari 2022 is het kerkbestuur van de parochies Gulpen en Wijlre een personele unie. 
De leden van het kerkbestuur van de parochies Gulpen en Wijlre zijn: 
Voorzitter Deken P. Lipsch Tel 0434511243 of 0654761208 
Secretaris Mevr. A. Huveneers-Franssen Tel. 043-4502261 
Penningmeester Mevr. C. Van Wersch-Huynen Tel. 043-4591406 
Overige leden Dhr. M. Frijns .Tel 043-4504320 (kerkhofbeheerder Gulpen)  
 Dhr. J. vd Hove Tel 06-40174407, (kerkhofbeheerder Wijlre) 
 Dhr. R. Grooten Tel. 043-8512766 
 Dhr. K. Donners Tel. 06-22290092 
 
Parochie Gulpen algemeen 
Kostergroep Mevr. B. Kerschgens Tel. 043-4502841  
 Dhr. H. Pinkers Tel. 06 81722929  
Parochiekantoor Mevr. H. Vonken  Tel. 043-4501226 
Parochiezaal Mevr. F. Steins Tel 06-15031212 
 
Parochiecentrum Gulpen 
Kapelaan Pendersplein 10, 6271 BV  Gulpen 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Tel. 043-4501226  email: st.petrusgulpen@home.nl 
 
Bankrekeningnr. Gulpen  NL79RABO011.78.02.999 
 
Parochie Wijlre  algemeen 
Bloemsiergroep   Mevr. D. Donners Tel. 06 22971879 
Kostergroep  Mevr. G. Nacken-Kersten Tel. 043-4503292  
  Dhr. J. Mullenders Tel. 043- 4592091 
 Dhr. J. Vleugels Tel. 06-36140461 
 
Parochiecentrum Wijlre  
Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre 
Openingstijd: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur. 
Tel. 043-4500008  (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl 
Bankrekeningnr. Wijlre   
kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770 
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720  
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431  
Allen t.n.v RK Kerkbestuur St Gertrudis  
 
Website:  www.parochiegulpen.nl     www.parochiewijlre.nl 
 
Tarieven voor de misintenties:  

Weekdagen € 15,—; Weekenddiensten  € 25,— 

 
Aanleverdatum misintenties 
Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e 
van de maand te worden opgegeven bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties 
vermeld moeten worden. 
We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te 
publiceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze 
niet meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens 
de vieringen.  
 
Vervallen missen  
Indien er door de week ’s-morgens een uitvaart is, zal de geplande H. Mis op die dag komen te 
vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties. 
 
Doopsel 
Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met  
diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag in Wijlre om 11.00 
uur en Gulpen om 12.00 uur.  

Parochie Gulpen 


