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Februari: licht en zegen in de winter 

Dekenale bedevaart naar Lourdes 

Openingstijden parochiekantoren 

Februari is een bijzondere maand: het is nog winter, de bomen zijn kaal en de dagen kunnen grijs 
zijn. Toch gebeurt er iets bijna onopvallend: het licht komt terug. Elke dag wordt het een beetje 
langer licht. Dat kleine verschil merken we misschien niet meteen, maar het is er wel. En juist dat 

past mooi bij de tijd die we in de kerk beleven. 

Aan het begin van februari vieren we Maria Lichtmis, op 2 febru-
ari. We staan dan stil bij het moment waarop Maria en Jozef hun 
kindje Jezus naar de tempel brengen. Daar ontmoet Simeon het 
kind en hij herkent in Jezus een licht voor alle mensen. Daarom 
worden in de kerk de kaarsen gezegend. Het licht van de kaars 
staat symbool voor Gods nabijheid: God die met ons meegaat 
door het leven, ook wanneer ons leven donker of moeilijk aan-
voelt. Een brandende kaars kan troost geven, rust brengen en 

hoop oproepen.  

Kort daarna, rond 3 februari, ontvangen we de Blasiuszegen. Met twee gekruiste kaarsen wordt 
ons Gods zegen meegegeven, met het gebed om bescherming en gezondheid, vooral tegen keel-
ziekten. Het is een oud en eenvoudig gebruik, maar voor veel mensen nog steeds heel waardevol. 

De Blasiuszegen laat zien dat geloof ook heel dicht bij het dagelijkse leven staat.  

Februari is natuurlijk ook de maand van carnaval, vaak het vijfde seizoen 
genoemd. Het is een tijd van samen vieren, van muziek en ontmoeting, van 
even loskomen van het gewone leven. Die uitbundigheid staat niet los van wat 
daarna komt. Carnaval vormt als het ware de overgang naar de veertigdagen-
tijd. Na het vieren en het samen genieten, nodigt de kerk ons uit om weer te 
vertragen, stil te worden en bewust te leven. Zo horen vreugde en bezinning 

bij elkaar, ieder op zijn eigen moment. 

Lourdesreis vanuit dekenaat Gulpen in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim, van 11 
t/m 19 september 2026 
Laat u meevoeren op een bijzondere reis naar het hart van geloof en hoop! Wij nodigen u van 
harte uit om deel te nemen aan onze dekenale bedevaart naar Lourdes, een bijzondere plek waar 

de hemel de aarde mag raken.  Lourdes, gelegen in de prachtige Pyreneeën, is 
al meer dan 160 jaar een baken van hoop en genezing voor miljoenen pelgrims 
wereldwijd. Hier, waar de Heilige Maagd Maria aan Bernadette Soubirous ver-
scheen, kunt u de kracht van geloof en gemeenschap ervaren als nooit tevoren. 
Deken Lipsch en pastoor Dieteren zullen deze reis begeleiden. 
Informatie: Aurelia Renierkens, aurelia@renierkens.eu tel. 06-1253 8866.  
Dekenaal bestuur Gulpen. 

 Op dinsdag 17 februari zijn de parochiekantoren in Gulpen en Wijlre gesloten. 



Doe mee aan Kerkbalans 

Zondag 1 februari 4e zondag door het jaar A 
11.00 uur: 1e jrd To Lemmens-Straaten; jrd echtpaar Martin Hönders en Netta Hönders-De Bie 
(st); jrd Walter Gulikers; Guus en Mariëtte Alberts-Pinckaers (col); Maria Didden-Gouders (col); Jef 
Wouters (col); John Lukassen (col); Anna Hamers en ouders Hamers-Schoenmakers (st); Frans 
van Keeken (col);  
Vrijdag 6 februari HH Paulus Miki en gezellen, martelaren 
09.00 uur: Ziekencommunie 
19.00 uur: Lena Lukassen-Limpens (col); Anneke Vluggen en Maria Vluggen; tev ‘t H.Hart uit 
dankbaarheid 
Zondag 8 februari 5e zondag door het jaar A 
11.00 uur: zeswekendienst Catharina Cortenraad-Wijnands; jrd Mien van der Vight-Kerstjens; Ma-
ria Pinkers-Mobers; ouders Willem Gerrickens en Mia Gerrickens-Cremers (st)  
Vrijdag 13 februari 
19.00 uur: voor de wereldvrede 
Zondag 15 februari 6e zondag door het jaar 
11.00 uur: Anny Debougnoux-Hautvast (col) tevens tiv Louis Debougnoux; Jean Wouters (col); 
Lambert Kerschgens; Zus Starmans-Fouarge en echtgenoot Piet Starmans, broer Jan Fouarge en 
echtgenote Mien Fouarge-Schins en grootouders Fouarge-Feron 
Woensdag 18 februari Aswoensdag 
19.00 uur: Gunther Böhmer en zoon Richard 
Vrijdag 20 februari 
19.00 uur: voor de vrijwilligers in onze parochie  
Zondag 22 februari 1e zondag veertigdagentijd 
11.00 uur: jrd Miet Cobbenhagen (st) 
Vrijdag 27 februari 
19.00 uur: voor onze zieken thuis en in verpleegkliniek 
 
Familieberichten 
Overleden 
19 december 2025 Math Oosting, 86 jaar 
31 december 2025 Catharina Cortenraad-Wijnands, 100 jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 

Een kerk kan voor mensen heel verschillende betekenissen hebben. Voor de een is het een baken 
van geloof, voor de ander een rustpunt in een drukke wereld of juist een plek om anderen te ont-
moeten. Onze kerk is dit allemaal en wil dit ook graag zijn. Maar dat gaat niet vanzelf. Uw hulp is 
nodig om onze parochie te laten functioneren. Om al deze rollen waar te blijven maken, hebben we 
ook uw financiële steun nodig. Doe mee aan Kerkbalans en maak uw kerkbijdrage over. Geef van-
daag voor de kerk van morgen! 

Veel mensen denken er wel eens over na hoe het moet als zij er niet meer zijn. De wensen voor de 
uitvaart worden vastgelegd. En vaak laten ze ook een testament maken ten behoeve van hun erfge-
namen. Wist u dat ook de kerk tot erfgenaam benoemd kan worden? Dit kan uw eigen parochiefe-
deratie zijn, maar ook het bisdom, de priesteropleiding, het Missiebureau of een van de vele kerke-
lijke fondsen die voor een bepaald doel geld inzamelen. 
Veel kerkelijke instellingen zijn door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut-beogende Instel-
ling (Anbi). Dat wil zeggen dat giften aan zo’n instelling (bijvoorbeeld de parochie) fiscaal interes-
sant zijn. Voor de schenker, maar ook voor de ontvanger. Wie bij leven al donaties aan een Anbi-
instelling doet, kan daar ook zelf van profiteren, zeker als het een jaarlijkse schenking is die in een 
overeenkomst wordt vastgelegd. 
Maar ook de kerk als goed doel opnemen in uw testament wordt zeer gewaardeerd. Het helpt om 
het goede werk van de kerk voort te zetten, zodat de boodschap van het evangelie ook in de toe-
komst uitgedragen kan worden. Wilt u meer informatie over het periodiek schenken of om de kerk 
op te nemen in uw testament? Neem dan contact op met uw parochie of met het bisdom 
(www.bisdom-roermond.nl). 

Testament maken? Denk ook eens aan de kerk 

http://www.bisdom-roermond.nl/


Agenda 

Er zijn voor wie ziek is 

Spreuken 

Ziek zijn raakt ons diep. Het kan ons kwetsbaar maken, onzeker of alleen. Soms duurt ziekte kort, 
soms gaat ze langer met ons mee. In zulke momenten is het goed te weten dat niemand er alleen 
voor hoeft te staan. Binnen onze parochie willen we er graag zijn voor mensen die ziek zijn of het 

moeilijk hebben. 

Een bijzondere vorm van nabijheid is de ziekenzalving. Dit sacrament is bedoeld voor mensen die 
ernstig ziek zijn, op leeftijd zijn of voor een ingrijpende behandeling staan. Het is geen teken dat 
het einde nabij is, maar juist een teken van kracht, troost en bemoediging. Mocht u hierover meer 
willen weten of een afspraak willen maken voor een ziekenzalving neem dan contact op met De-
ken Lipsch (043-4511243, bij spoed: 06-54761208), Kapelaan Kessels (043-4501226) of kapelaan 

Jerry (06-86395896) 

Daarnaast is er het ziekenbezoek. Een bezoek, een gesprek, samen bidden of gewoon even stil 
zijn kan veel betekenen. Het laat zien: je wordt niet vergeten, je blijft deel van onze gemeenschap. 
Ook voor familieleden en mantelzorgers kan zo’n moment steun geven. Dus neem gerust contact 

op met een van bovenstaande nummers voor het plannen van een afspraak. 

Voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen 
komen, is er ook de mogelijkheid van thuiscommu-
nie. De communie wordt dan thuis gebracht, vaak 
door een priester, diaken of daarvoor aangestelde 
vrijwilliger. Zo blijft u verbonden met de viering en met 
de parochiegemeenschap. Het ontvangen van de 
communie thuis kan een bron van kracht en vrede zijn 
en helpt om te ervaren dat de kerk dichtbij blijft, ook 

wanneer u fysiek niet meer aanwezig kan zijn. 

Als parochie willen we een gemeenschap zijn die omziet naar elkaar. Daarom nodigen we u uit om 
ziekte of zorg niet alleen te dragen, maar dit met ons te delen. Laat het ons weten wanneer u of 
iemand in uw omgeving behoefte heeft aan een bezoek, een gesprek, de ziekenzalving of de thuis-
communie. We komen graag, op een manier die past bij de situatie en de wensen van de betrok-

kene. 

18 maart: doopvoorbereiding  
Voor alle parochies in de gemeente Gulpen-Wittem  in het parochiezaaltje te Gulpen. Aanvang 
19,30 uur. 
 
Wandel voor een Ander, wekelijkse bezinningswandeling in de veertigdagentijd 
Elke woensdagmorgen in de Vastentijd maakt wandelpater Henk Erinkveld een bezinningswande-
ling van 12 tot 14 km in de omgeving van Wittem en iedereen is welkom om mee te wandelen. 
Wie wil kan er een sponsortocht van maken voor de Vastenactie. Koop in dat geval een sponsor-

kaart voor € 10 (gaat geheel naar de Vastenactie) waarop u uw wandelingen kunt bijhouden (en 

steeds kunt afsluiten met een pelgrimsstempel). Maar ook zonder sponsorkaart kunt u meewan-
delen, één of twee keer, of elke week. 
Elke week gaat de tocht naar een ‘heilig plekje’ (kapelletje, kerk of wegkruis) en langs een andere 
route weer terug. Het programma van week tot week volgt nog. Kijk voor het programma op 
www.kloosterwittem.nl. 

Spreuk van de maand 
Vrienden zijn als sterren, je ziet ze niet altijd maar je weet dat ze er zijn. 
 
Natuur Spreuk 
Als de boeren niet meer klagen, 
de pastoors niet meer vragen, 
zijn wij aan het eind der dagen. 
 



 

Paus Franciscusgroep helpt 

65 jaar Vastenactie 

Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning of lukt het niet om de juiste persoon of organisatie te 

bereiken dan kunt u altijd terecht bij de Paus Franciscusgroep. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op onderstaand nummer. Als we niet direct opnemen en u spreekt 

de voicemail in, bellen we altijd terug. 

06-44377571 
Wij helpen onder andere bij: 

Kleine klusjes in en rondom het huis. 

Invullen van formulieren voor gemeente en belastingdienst. 

Aanvragen van gemeentelijke regelingen en kostenreductie 

(bv jeugdsport- en cultuurfonds). 

Ondersteuning bij het oplossen van schuldenproblematiek. Bezoek voor een praatje of samen 

wandelen. 
Als uw vraag niet voorkomt in bovenstaande opsomming, neem ook dan gerust contact met ons op. 

Wij zullen altijd proberen of we hulp kunnen aanbieden. 

‘Geven jullie hun maar te eten’ 

De Vastenactie bestaat dit jaar 65 jaar! Al die 

jaren wordt er in de weken tussen carnaval en 

Pasen van ons gevraagd om iets uit onze eigen 

mond of beurs te sparen voor een ander. Dat is 

vasten: jezelf iets ontzeggen om er een ander 

mee te helpen. 

Dit jaar staat tijdens de campagne van Vastenac-

tie het bisdom Pando in Bolivia centraal. In een 

gebied dat drie keer zo groot is als Nederland 

proberen bisschop Eugenio Coter en zijn team 

de werken van barmhartigheid in praktijk te bren-

gen. Ze zijn kwetsbare mensen nabij, ze zorgen voor de zieken, vangen zwerfkinderen op en be-

zoeken de gevangenen. 

Een belangrijk deel van het werk van Mgr. Coter is gericht op de meest kwetsbare bevolkingsgroe-

pen in Pando. Zo heeft hij gezorgd voor een ziekenhuis en een hospitaalboot. Deze laatste vaart 

via de rivieren naar de afgelegen gemeenschappen in het oerwoud, zodat ook de mensen daar 

medische hulp krijgen. Het bisdom ondersteunt ook een instituut voor volwassenenonderwijs, waar-

door mensen een baan kunnen vinden of zelf een bedrijf kunnen starten. Ook is er speciale hulp 

voor kinderen met een beperking. 

Een team van vrijwilligers bezoekt regelmatig de drie gevangenissen in Pando. Ze zorgen dat de 

gedetineerden eten krijgen en geven praktische hulp bij het krijgen van de juiste papieren. Ook 

hebben ze voor iedereen een luisterend oor. Voor dit werk in de gevangenissen vraagt Vastenactie 

dit jaar onze hulp. 

In het Bijbelverhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging zegt Jezus tegen zijn leerlingen 

‘Geven jullie hun maar te eten.’ Het was een uitnodiging aan de leerlingen om van de schaarse 

middelen die beschikbaar waren te delen. Dat is precies wat Vastenactie van ons vraagt: dat wij 

van onze middelen delen wat we missen kunnen. Wilt u meer weten over de Vastenactieprojecten? 

Kijk dan op www.missiebureau.nl/vastenactie.   

http://www.missiebureau.nl/vastenactie


Deelname aan Stille Omgang vanuit Limburg 

Carnaval Basisschool op de Tien Bunder 

Krummhorn in orgel Wijlre vervangen 

Op vrijdag 13 februari om ca. 10.15uur vertrekt vanuit de basisschool Op de Tien Bunder een kleur-

rijke carnavalsstoet naar het Wielderhoes. Aan de optocht nemen alle kinderen van de school deel 

en wordt opgeluisterd door de Wielder Sjpasskapel. Jullie zijn allemaal natuurlijk van harte welkom 

om een kijkje te komen nemen en even mee te genieten van de vrolijke tocht. 

Team BS Op de 10 Bunder & de KOW werkgroep carnaval 

043-4506055 | E info.opdetienbunder@komleren.nl 

In 2025 was het precies 150 jaar geleden dat het Müller-orgel van 

Wijlre is voltooid. Bij de bouw in 1861 was er niet genoeg geld om 

het compleet te laten installeren. Pas in 1875 zijn de laatste 8 re-

gisters (van de 26) geplaatst. Eén van die laatste registers in rond 

1900 weggenomen. In 1948 is hier een Krummhorn in de plaats 

gezet met Duits fabriekspijpwerk van matige kwaliteit. Vorig jaar 

kon Orgelkring Wijlre een antieke Krummhorn bemachtigen die in 

1858 was gemaakt door een Brabantse orgelmaker. Na een posi-

tief advies van de Katholieke Klokken- en Orgelraad en met toe-

stemming van het kerkbestuur en van de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed heeft Orgelkring Wijlre de 56 antieke pijpen aangeschaft 

en laten inpassen. Daarmee klinkt het tweede klavier, het Positiv, 

weer wat authentieker dan van tevoren. Met de operatie was ruim 

5000 euro gemoeid, die Orgelkring Wijlre met een aantal acties bij elkaar had gespaard. 

Zondag 1 februari  
9.30 uur: jrd. ouders Hub en Marieke Geelen-
Hodiamont, jrd. Frans Kroese, Leo en Annie 
Schijns, Piet Lemmens (col) 
De dienst wordt opgeluisterd door het zangkoor 
Dinsdag 3 februari 
9.00 uur: voor vrede op deze wereld 
Zaterdag 7 februari 
9.00 uur thuiscommunie 
Zondag 8 februari 
9.30 uur: 1e jrd. Piet Habets, Jeanne Habets-van 
Can (col), jrd. Bertha Ortmans-Simons Jo 
Ortmans, jrd Maureen Savelberg-Buckley en 
ouders Savelberg-George, Jaan en Marijke van 
Beek-Mehlkop (col), Piet Timmermans (col), Els 
Smeets-Bertrand (col) Mieke van den Boorn-
Leurs en Jo van den Boorn (col), 
Dinsdag 10 februari 
9.00 uur: Voor het behoud van de aarde 
Zondag 15 februari 
9.30 uur: jrd. Els Wessels-Lassauw en Hein 
Wessels en Ger Schins, jrd. José Timmermans, 
Leo en Annie Schijns,  
Dinsdag 17 februari 
9.00 uur uur: voor de  kerkelijke leiders 
 

Woensdag 18 februari  aswoensdag 
17.30 uur: afsluiting van carnaval. voor Annie en 
Leo Schijns  
De dienst wordt opgeluisterd door het zangkoor 
Zondag 22 februari 
9.30 uur: jrd.Annie Hupperichs-Kerkhoffs, jrd. 
Math van Wissen, Paul de Wit (col), Louise Hup-
perichs-Claessens (col), ouders Hagelstein-
Pieters en kinderen, Gerda Coonjers-Wijnants  
Collecte voor het onderhoud van ons kerkge-
bouw  
Dinsdag 24 februari 
9.00 uur: voor de eenzamen 
 
Familieberichten 
Overleden 
10-01-2026 Annie Sleijpen-van den Boorn, 98 
jaar 
21-01-2026 Elly Heijdendael-Rosenboom, 86 
jaar 
Moge zij rusten in Gods eeuwige vrede 

 

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang 
gelopen. Vanuit Limburg en Oost-Brabant zullen er bussen naar Amsterdam afreizen op zater-
dagavond 21 maart, langs verschillende opstapplaatsen. De kosten zijn 35 euro per persoon. 
Jongeren t/m 18 jaar mogen mee voor de helft van de prijs. Uiterlijke aanmelddatum vrijdag 7 
maart. Inlichtingen over inschrijving, opstapplaatsen en programma bij uw plaatselijke correspon-
dent of via Henk Verhaeg 06-28560997/verhaeg@ziggo.nl of  

pastoor Rick Blom 06-55722869/ rickblom7@hotmail.com 

mailto:verhaeg@ziggo.nl
mailto:rickblom7@hotmail.com


Algemene informatie 

Parochie geestelijken 
Deken P. Lipsch. Tel 0434511243 of 0654761208. Mailadres: deken@lipsch.nl 
Kapelaan G. Kessels. Tel 0434501226 of 0642164867. Mailadres: gjhkessels@gmail.com 
Kapelaan Jerry. Tel 0686395896. Mailadres: jeromejerry92@gmail.com 
Diaken A.Bessems. Tel 0630895430. Mailadres: fbessems@ziggo.nl 
Kerkbestuur 
Vanaf 1 januari 2022 is het kerkbestuur van de parochies Gulpen en Wijlre een personele unie. 
De leden van het kerkbestuur van de parochies Gulpen en Wijlre zijn: 
Voorzitter Deken P. Lipsch Tel 0434511243 of 0654761208 
Secretaris Mevr. A. Huveneers-Franssen Tel. 043-4502261 
Penningmeester Mevr. C. Van Wersch-Huynen Tel. 043-4591406 
Overige leden Dhr. M. Frijns .Tel 043-4504320 (kerkhofbeheerder Gulpen)  
 Dhr. J. vd Hove Tel 06-40174407, (kerkhofbeheerder Wijlre) 
 Dhr. R. Grooten Tel. 043-8512766 
 Dhr. K. Donners Tel. 06-22290092 
 
Parochie Gulpen algemeen 
Kostergroep Mevr. B. Kerschgens Tel. 043-4502841  
 Dhr. H. Pinkers Tel. 06 81722929  
Parochiekantoor Mevr. H. Vonken  Tel. 043-4501226 
Parochiezaal Mevr. F. Steins Tel 06-15031212 
 
Parochiecentrum Gulpen 
Kapelaan Pendersplein 10, 6271 BV  Gulpen 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Tel. 043-4501226  email: st.petrusgulpen@home.nl 
 
Bankrekeningnr. Gulpen  NL79RABO011.78.02.999 
t.n.v, Parochie H. Petrus 
 
Parochie Wijlre  algemeen 
Bloemsiergroep   Mevr. D. Donners Tel. 06 22971879 
Kostergroep  Mevr. G. Nacken-Kersten Tel. 043-4503292  
  Dhr. J. Mullenders Tel. 043- 4592091 
 Dhr. J. Vleugels Tel. 06-36140461 
 
Parochiecentrum Wijlre  
Holegracht 27, 6321 AJ Wijlre 
Openingstijd: dinsdag van 9.30 - 11.00 uur. 
Tel. 043-4500008  (tijdens openingsuren) email: gertrudis@hetnet.nl 
Bankrekeningnr. Wijlre   
kerkbijdrage: NL31RABO015.88.08.770 
kerkhofrekening: NL84RABO011.78.18.720  
misstipendia en overige bankzaken: NL13RABO015.88.01.431  
Allen t.n.v RK Kerkbestuur St Gertrudis  
 
Website:  www.parochiegulpen.nl     www.parochiewijlre.nl 
 
Tarieven voor de misintenties:  

Weekdagen € 15,—; Weekenddiensten  € 25,— 

 
Aanleverdatum misintenties 
Misintenties en berichten voor vermelding in het volgende parochieblad dienen uiterlijk de 10e van 
de maand te worden opgegeven via de mailadressen van of tijdens de openingstijden van de paro-
chiekantoren bij het parochiecentrum van de parochie waar de intenties vermeld moeten worden. 
We doen ons uiterste best om misintenties zowel in het parochieblad als in de weekbladen te publi-
ceren. Indien misintenties na sluitingsdatum worden opgegeven, bestaat de kans dat deze niet 
meer gepubliceerd kunnen worden. Opgegeven intenties worden te allen tijde gelezen tijdens de 
vieringen.  
 
Vervallen missen  
Indien er door de week ’s-morgens een uitvaart is, zal de geplande H. Mis op die dag komen te 
vervallen. Zo mogelijk wordt u hiervan in kennis gesteld voor wat betreft eventuele misintenties. 
 
Doopsel 
Om afspraken te maken voor doopsels, kan men contact opnemen met  
diaken Bessems. Doopvieringen vinden in onze parochies plaats op zondag in Wijlre om 11.00 uur 
en Gulpen om 12.00 uur.  

Parochie Gulpen 


